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gevochten, had, zo werd het gezien, landverraad in optima forma gepleegd.'
Overigens: het betrof hier volstrekt onbekenden. Wanneer kwamen de
vooraanstaanden van diegenen die de bezetter hand- en spandiensten
hadden verleend en die landelijk berucht waren, aan de beurt?

Van die landelijk beruchte vooraanstaanden kwamen er in het eerste
jaar na de bevrijding slechts drie voor de rechter: de radiospreker Max
Blokzijl, de door de bezetter benoemde procureur-generaal bij het Haagse
gerechtshof en bij het Vredegerechtshof mr. R. van Genechten en last but
not least Mussert.

*

Max Blokzijl, donateur van de NSB sinds '35 en lid sinds mei '40, had
op de sector van de pers (hij was hoofd van de Afdeling Perswezen bij
het departement van volksvoorlichting en kunsten geworden) en als
radiospreker een grote activiteit ontplooid, vooral in die laatste hoeda-
nigheid. Oorspronkelijk met één, later met twee toespraken per week had
hij menigeen lange tijd doen twijfelen aan Duitslands nederlaag - niet
onaannemelijk achten wij het voorts dat er onder diegenen die aan
Duitslands zijde waren gaan meevechten, verscheidenen zijn geweest op
wie Blokzijls propaganda indruk had gemaakt. Al zijn radiotoespraken
waren in Londen door de Luisterdienst van de Regeringsvoorlichtings-
dienst opgevangen en uitgetypt en bovendien waren in bezet Nederland
een aantal van die toespraken in druk verschenen - er was onder de

1 In november '45 bleek bij een onderzoek van de publieke opinie dat 73 % van de
ondervraagden van mening was dat 'de ergste politieke misdadigers' de doodstraf
moesten krijgen (22% was daar tegen, 5% had geen mening). Wij achten het voorts
tekenend dat de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk zich in
hetzelfde tijdsgewricht waarin zij protesteerde tegen de misstanden in de kampen van
politieke delinquenten en aandrong op milde behandeling van allen die weer in
vrijheid zouden komen, met grote meerderheid (36 tegen 9 stemmen) de wed erin-
voering van de doodstraf aanvaardde. In een in december '45 opgestelde herderlijke
brief verklaarde de Synode, 'dat de overheid als dienaresse Gods, zich gesteld ziende
voor de taak de gerechtigheid te handhaven en de daarop gepleegde inbreuken te
bestraffen, naar Gods woord het recht heeft, in geval van zeer zware schuld de
doodstraf toe te passen.' De minderheid verwierp de doodstraf niet principieel maar
wilde niet verder gaan dan te zeggen, 'dat de overheid als dienaresse Gods het recht
heeft te doden, zo zij als uiterste noodweer of als uiterste repressie van pogingen tot
revolutionaire of op doodslag gerichte actie de doodstraf toepasselijk acht.' tDocumenten
Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1955, p. 9-10).
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