BIJZONDERE RECHTSPLEGING

Voor de publieke opinie was zijn geval bij uitstek simpel: de NSB had
van meet af aan naast de bezetter gestaan, hjj was haar leider geweest, had
in talrijke toespraken Hitler verheerlijkt en Duitsland geprezen — als er
één ‘landverrader’ was die de kogel verdiend had, dan Mussert!

In werkelijkheid hadden de zaken minder eenvoudig gelegen. Er
waren in Musserts visie twee Duitslanden geweest: het Duitsland van
Hitler en het Duitsland van Himmler, van de SS. Met dat tweede
Duitsland was hij al begin juni ‘40 geconfronteerd geworden, toen
SS-Brigadefiihrer Gottlob Berger bij hem was verschenen met een door
Hitler ondertekend stuk: ‘Ich befehle die Aufstellung der SS-VT"-Standarte
‘Westland > — ‘Westland’, niet ‘Nederland’! Tot die Standarte, onderdeel
van de Waffen-SS, moesten, aldus Berger, Nederlanders met Musserts
steun toetreden. ‘Voelde dit alles’, zo had de leider der NSB ’s avonds
in zijn dagboek geschreven,

‘als een klap in mijn gezicht. Betekent dit inlijving? Gesproken met hem over de
verhouding Nederland-Duitsland als twee broedervolken van het Germaanse ras.
Bleek mij dat de hoogste SS-leiding het Nederlandse volk als een Duits volk
ziet. Het is ontzettend. Wat moet er van terechtkomen? Weigeren, dan speel ik
in de kaart van hen die ons volk willen inlijven.’?

Zijn besluit om aan de opstelling van de SS-Standarte ‘Westland’ me-
dewerking te verlenen was op drie veronderstellingen gebaseerd: dat
Duitslands overwinning vaststond, dat Hitler wezenlijk betere bedoelin-
gen met Nederland had, althans gebracht kon worden tot aanvaarding
van een ander beleid, en dat hij, Mussert, de capaciteiten bezat om Hitler
van de wenselijkheid van dat andere beleid te overtuigen.

Al deze drie veronderstellingen waren een vorm van zelfbegoocheling
geweest.

Slechts met financiéle steun van het Reichskommissariat had Mussert
zijn actie kunnen uitbreiden. Hij had de ene concessie na de andere
gedaan: in september ’40 Hitlers leiderschap erkend, in december ’41
Hitler ‘als Germaans leider’ persoonlijk trouw gezworen, voortdurend
propaganda gevoerd voor dienstneming aan Duitslands zijde, voortdu-
rend bevorderd dat de bezetter ook op andere wijzen geholpen werd,
voortdurend het Jodendom aangevallen, begin maart ’42 er op aange-
drongen dat de bezetter hem de macht zou overdragen waarna hij tien
lichtingen dienstplichtigen zou oproepen voor de oorlog met de Sowjet-

' Verfiigungstruppen. * Mussert: Dagboek, 9 juni 1940 (RvO).
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