
HET PROCES-MUSSERT

verder zou kunnen werken in het belang van ons land.' 1

Er werd die zondagmiddag aan Mussert door een Jezuïetenpater met
wie hij regelmatig contact had gehad (de Musserts waren van oorsprong
katholiek), meegedeeld dat het gratieverzoek was afgewezen. Maandag
in de loop van de dag kon hij afscheid nemen van enkele vooraanstaande
NSB'ers - ook van W. F. A. Ritterbusch, Schmidts opvolger als Genera/-
kommissar zur besonderen Veru/endunç, een zwakke figuur die van elk begrip
voor Hitlers demonie verstoken was en die dan ook op Musserts bij uitstek
typerende vraag: 'Sagen sie mir, Ritterbusch, hat es der Führer mit mir und
meinem Vaterlande ehrlich gemeint?' het naïeve antwoord gaf: 'ja!'
'Darauf', aldus Ritterbusch ruim een jaar later, 'sagte Mussert: 'Dann habe
ich mien an meinem Vo/ke nicht vergangen und kann ich ruhig sterben. "2

Maandagavond werd hij in de gelegenheid gesteld, een laatste bezoek
te brengen aan zijn in Bilthoven gedetineerde vrouw. Op dinsdagochtend
werd hij doodgeschoten. Zijn stoffelijk overschot werd op een plaats
begraven die geheim werd gehouden: de regering wenste niet dat het
graf ooit een bedevaartsoord zou worden.

*

Ondanks het feit dat, zoals vermeld, een groot aantal minder belangrijke
zaken in '47 aan de Tribunalen werd overgedragen, hebben de Bijzondere
Gerechtshoven tegen ruim veertienduizend personen sententies uitge-
sproken. Onder hen hebben zich naar verhouding slechts weinig Duitsers
bevonden: tweehonderdtwee-en-veertig, bijna allen afkomstig uit de
sectoren van de Wehrmacht en van de SD. Het Reichskommissariat is van
Nederlandse kant vrijwel buiten schot gebleven.

Feitelijke enjuridische moeilijkheden hebben hierbij een rol gespeeld.
Eerst de feitelijke.
Er was door de Verenigde Naties in oktober '43 in Londen een United

Nations War Crimes Commission opgericht waarin ook Nederland verte-
genwoordigd was. De bedoeling was dat die commissie met betrekking
zowel tot de oorlog met Duitsland als tot die met Japan (op de berechting
van de Japanners komen wij in hoofdstuk 7 terug) zorg zou dragen voor
de vorming van dossiers en de opsporing van oorlogsmisdadigers en de
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