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absurd dat men figuren als Rauter en Lages door een Duitse rechtbank
zou moeten laten berechten) - op 10 december '46 werd de eerste Duitser
ter dood veroordeeld: de SD'er SS-Untersturmführer Ludwig Heine-
mann, die tien gijzelaars, minstens zeventien illegale werkers en twee
Britse officieren had laten doodschieten. Het Arnhemse hof dat deze
sententie uitsprak, kende hem niet het recht toe om in cassatie te gaan,
zijn gratieverzoek werd afgewezen en hij werd op 10 februari '47 dood-
geschoten. Inmiddels had hetzelfde hof het recht om in cassatie te gaan
wèl toegekend aan de eveneens ter dood veroordeelde SD' er SS-Sturm-
scharführer A. L. W. Albrecht, die ernstige mishandelingen had gepleegd
en een onschuldige had doodgeschoten - welnu, op 17 februari '47, een
week nadat Heinemann gefusilleerd was, stelde de Bijzondere Raad van
Cassatie in zijn arrest inzake Albrecht vast dat de Nederlandse rechter,
zolang de wetgeving daarin niet had voorzien, rechtsmacht miste ten
aanzien van leden van de bezettende macht.

De lacune werd opgevuld in de vorm van een in juli '47 afgekondigde
wet die in het besluit Buitengewoon Strafrecht een artikel invoegde
(artikel zv a) dat bepaalde dat naar Nederlands recht strafbaar was hij, die
in de oorlog 'in krijgs-, staats- of publieke dienst bij of van de vijand
zich schuldig heeft gemaakt aan enig oorlogsmisdrijf of enig misdrijf
tegen de menselijkheid als bedoeld in ... het handvest, behorende bij de
overeenkomst van Londen van 8 augustus 1945... , indien een zodanig
misdrijf tevens bevat de bestanddelen van een strafbaar feit volgens de
Nederlandse wet' - het artikel bepaalde in lid 3 dat de meerdere strafbaar
was, die opzettelijk had toegelaten dat zijn mindere zich aan een oor-
logsmisdrijf of misdrijf tegen de menselijkheid schuldig had gemaakt.

De Jodenvervolging en de Jodendeportaties waren een misdrijf tegen
de menselijkheid geweest en men had dan ook, dunkt ons, op grond van
dat derde lid op de uitlevering kunnen aandringen van de hogere Duitse
burgerlijke autoriteiten zoals de Generalkommissare en de Beaufiragten die
bij de voorbereiding en de uitvoering (door lagere instanties) van tal van
maatregelen op de gebieden van Jodenvervolging en Jodendeportaties
betrokken waren geweest. Dat werd nagelaten. In januari '48 vroeg
Donker, lid van de Tweede Kamer, aan minister van Maarseveen, wat er
gedaan was om de Generalkommissare Wimmer, Fischböck en Ritterbusch
te berechten - de minister antwoordde dat hem niets bezwarends over
Wimmer bekend was (notabene!) en merkte voorts op: 'Het feit dat een
Duitser tijdens de bezetting de functie van Generalkommissar heeft be-
kleed, is op zichzelf onvoldoende om daaruit een strafrechtelijke verant-
woordelijkheid voor hier te lande gepleegde oorlogsmisdrijven of mis-
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