
BIJZONDERE RECHTSPLEGING

Wimmer und den anderen Herren) unfassbar gewesen. '1 Daartegenover stelde
Zaaijer, die de authenticiteit van het ANP-verslag verdedigde, dat het lot
van de Joden 'in de dagen van de grote Jodentransporten' (juli '42-
september '43) 'van algemene bekendheid' zou zijn geweest" - een
opvatting die niet juist was. Het hof ging terzake in zijn sententie niet
verder dan te stellen, 'dat moet worden aangenomen dat verdachte heeft
begrepen dat (ook al heeft hij destijds wellicht niet voorzien dat vrijwel
alle Joden zouden worden gedood op de wijze die later is gebleken) de
deportaties van Joden, die ook omvatte kinderen, ouden van dagen en
gebrekkigen, voor velen hunner de dood tengevolge zou hebben.' 3

Tegen de door het hof opgelegde doodstraf ging Rauter in beroep. De
Bijzondere Raad van Cassatie kwam voor de behandeling in oktober '48
twee dagen bijeen. Beter dan jhr. van Meeuwen verstond president Haga
het om Rauter in toom te houden. Ten aanzien van het lot der gedepor-
teerde Joden herhaalde deze overigens wat hij al voor het hof had
beweerd: de toespraak die hij voor het kader van de Nederlandse SS had
gehouden, was in het ANP-verslag 'vollkommen entstellt worden '4 - 'wenn
ich eine Ahnung gehabt hàtte, dass Frauen und Kinder getötet u/erden sollen ader
dass juden vergast u/erden, ich hätte hundertmal den Rock ausgezogen und mich
totschiessen lassen. '5 Wat met de Joden was gebeurd, noemde hij 'die
Schande Deutschlands, die wir nie mehr ablöschen können '6, maar hij gaf zijn
'Ehrenwort als Offizier '7 dat hij er niets van had geweten. De procureur-
fiscaal bij de raad (in dit proces trad baron van Tuyll wèl op) zei terzake:
'Gelave wie het wil'" - de raad die 'het optreden van requirant tegen het
Joodse gedeelte van het Nederlandse volk' 'buitengewoon ernstig' acht-
te,? liet in zijn arrest de vraag wat Rauter wèl of niet had geweten, rusten.
Hij bevestigde overigens de doodstraf en verwierp begin' 49 een namens
Rauter ingediend revisierequest.

Op 24 maart werd aan Rauter meegedeeld dat op de (niet door hem
ingediende) gratieverzoeken afwijzend was beschikt en dat hij de vol-
gende ochtend zou worden doodgeschoten. Hij kreeg de gelegenheid om
afscheid te nemen van Harster. Zij spraken een uur lang. Rauter zei, zo
stelde Harster enkele dagen later op schrift, 'dass er immer gewusst habe,
dass er erschossen werde. Er habe dies auch gewollt) denn nach dem Verlauf der
letztenjahren sei das die einzigfolgerichtige Erfüllung seines Schicksals'. 'Ober-
gruppenführer Rauter', aldus Harsters laatste woorden, 'Sie leben weiter in
Ihren Kindern und in uns, die wir Ihr Vermachtnis heilig halten und erfüllen
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