
'JODENJAGERS' EN VERRADERS

de dag hadden gelegd, Of politiefunctionarissen die in groepen waren
opgetreden, Joden gearresteerd en uitgeleverd hadden die zich niet aan
de anti-Joodse bepalingen hadden gehouden (bijvoorbeeld doordat zij
zich zonder Jodenster op de openbare weg bevonden) en die elke
binnengekomen tip over Joodse onderduikers' met ijver hadden nage-
trokken. In Apeldoorn was dat het werk geweest van de z.g. 'Jodenploeg'
die van oktober '42 tot augustus '43 ca. tweehonderd Joodse onderduikers
en helpers van Joden had gearresteerd, in Utrecht van de z.g. Centrale
Controle, in Rotterdam van de Groep X, in Den Haag van de Doeurnen-
tatiedienst die ca. tweeduizend arrestaties, hoofdzakelijk van Joden, had
verricht, en van een groep aan Referat IV B 4 toegevoegde politiemannen,
van wie C. J. Kaptein misschien wel de actiefste was geweest, in Amster-
dam van twee ploegen: de politiemannen van het op 1juni '42 ingestelde
bureau Joodse Zaken, geleid door brigadier Abraham Kaper, en de ca.
vijf-en-dertig leden van de in de lente van '43 gevormde z.g. Kolonne
Henneicke. Toen die Kolonne eind '43 ontbonden was, hadden haar leden
(zij waren niet alleen in Amsterdam maar ook elders actief geweest)
gemiddeld omstreeks honderd Joden gearresteerd en daarvoor man voor
man minstens f750 aan premies opgestreken.

Verscheidenen van deze mensenjagers kregen de doodstraf maar lang
niet allen: deze laatsten werden in de regel tot twintig, soms tot vijftien
jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Even zware straffen werden opgelegd aan die leden van de Landwacht
die, met name in de laatste oorlogswinter en vooral in de noordelijke
provincies, overvallen hadden gepleegd op woningen waar illegale wer-
kers of onderduikers waren vermoed, veelal brand hadden gesticht en
ook nog tot het zeer ernstig mishandelen van arrestanten waren overge-
gaan.

Nu de verraders.
Dit is bij de bijzondere rechtspleging een grote subgroep geweest: de

Bijzondere Gerechtshoven hebben meer dan dertienhonderd Nederlan-
ders wegens verraad veroordeeld - Belinfante noemt het 'de top van de
ijsberg'." Terecht. Uit de meest verschillende motieven (hebzucht, jaloe-
zie, afkeer van de huwelijkspartner, om slechts deze te noemen) waren
vele duizenden Nederlanders tijdens de bezetting incidenteel tot verraad
overgegaan, bijvoorbeeld door (veelal anoniem) te berichten dat buren

I Er zijn ca. vijf-en-twintigduizend Joden ondergedoken maar van hen zijn ca.
achtduizend toch in Duitse handen gevallen, de meesten door verraad. 2 Belinfante,
P·438.
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