
BIJ ZON DERE RECHTSPLEGING

of anderen goederen achtergehouden hadden welke zij hadden moeten
inleveren, of dat bekenden zich aan de arbeidsinzet hadden onttrokken,
of dat ergens Joden waren ondergedoken, of dat bepaalde personen bij
het illegale werk betrokken waren; vele van dergelijke denunciaties
waren bij de Nederlandse politie terechtgekomen en menige 'goede'
politieman had er zorg voor gedragen dat zij in de prullemand waren
verdwenen. Dat laatste was evenwel niet altijd mogelijk geweest, trou-
wens: verraadbrieven en -briefjes waren ook wel rechtstreeks bij de SD
terechtgekomen. Die was dan tot actie overgegaan maar had de brieven
en briefjes vernietigd. Er was na de bevrijding ten aanzien van het
incidentele verraad bitter weinig bewijsmateriaal. Niettemin zijn vele
incidentele verraders veroordeeld (de zwaarte van de opgelegde straf
werd bepaald door de gevolgen die het verraad had gehad) - wij nemen
aan dat dit de meesten, vermoedelijk veruit de meesten zijn geweest van
de eerder genoemde meer dan dertienhonderd veroordeelden.

Er waren daarnaast personen geweest die men 'systematische verraders'
moet noemen - zij hadden al of niet onder dwang vele malen verraad
gepleegd.

Van een van de feiten uitgaande dwang was sprake geweest in die
gevallen waarin Joden de SD waren gaan helpen door Joodse onderdui-
kers op te sporen. Dat hebben vermoedelijk minstens enkele tientallen
gedaan maar van dezen zijn de meesten desondanks gedeporteerd. Van
diegenen die in leven bleven, noemden wij in deel 6 vier": Bernhard
('Bubi') Joseph, Jacob Lion Mendels, Menasse Joseph Eckstein en Anna
('Ans') van Dijk.

Deze laatste had eerst Joden aan vervalste persoonsbewijzen geholpen,
was in '43 verraden en had toen in haar angst aan de rechercheur van het
bureau Joodse Zaken, die haar gearresteerd had, Pieter Schaap, toegezegd
dat zij voor hem Joodse onderduikers zou gaan opsporen. Geholpen door
een vriendin en door anderen had zij telkens nieuwe onderduikers en
onderduiksters naar haar woning in Amsterdam gelokt - Schaap schatte
na de oorlog dat zij persoonlijk minstens honderd Joden, onder wie haar
broer met diens vrouwen kind, in handen van de SD had gespeeld. Zij
werd door het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof ter dood veroordeeld,
die sententie werd in september '47 door de Bijzondere Raad van Cassatie
bekrachtigd, het gratieverzoek werd afgewezen en zij werd (als enige
vrouw) geëxecuteerd. Wij schreven in deel 6 dat wij het doodvonnis op

I NI. in de paragraaf 'De ]odenjagers' van hoofdstuk 4: ']odendeportaties, tweede
fase'.


