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van Lindemans werd ondernomen en van de Britse Intelligence weten wij
niet meer dan dat twee daarmee samenwerkende Nederlandse officieren
die beiden vermoedelijk onder een schuilnaam opereerden, enige tijd
tevoren een bespreking hebben gehad met Tine onder de Linden. Zij was
een dochter van een medewerker van het BNV. De vraag of zij inderdaad
op Lindemans verliefd was of maar gedaan heeft alsof, kunnen wij niet
beantwoorden. Vast staat dat het BNV er zorg voor heeft gedragen dat
zij, hoewel zij een strafbaar feit had gepleegd, niet is vervolgd.'

Het enige aspect van deze duistere zaak dat wij als opgehelderd
beschouwen, is dat de dood van Lindemans door de medewerking van
verscheidene personen is verhaast. Wie daartoe opdracht heeft (ofhebben)
gegeven, hebben wij niet kunnen vaststellen.

*

Ridderhof werd in oktober '46 door het Amsterdams Bijzonder Gerechts-
hof ter dood veroordeeld en, nadat zijn gratieverzoek was afgewezen,
een kleine vijf maanden later doodgeschoten.

Dat na de bevrijding naar verraders als Ridderhof driftig werd gezocht,
spreekt vanzelf, maar er was niemand die zozeer gezocht werd als van
der Waals. Hij had lange tijd onder zijn eigen naam geopereerd en was
onder die naam in groep na groep binnengedrongen, eind' 42 in de kring
van Koos Vorrink - begin april '43 waren deze en allen die met hem
samenwerkten, onder hen de leden van het 'eerste' Nationaal Comité,
gearresteerd. Zo Vorrink na terugkeer uit zijn gevangenschap in Duitsland
iemand voor de rechter wilde brengen, dan deze sluwe agent provocateur!
Zo dachten ook vele anderen, maar van der Waals was onvindbaar.

Wat was met hem gebeurd?
Hij had zich bij de bevrijding van de provincie Groningen met de

vrouw met wie hij samenleefde, in Zuidlaren bevonden, beiden onder
een valse naam; hij had een persoonsbewijs op naam van J. M. van der
Meer, een man die hij als huisknecht in dienst had genomen en die hij
had vermoord teneinde zijn identiteit aan te nemen. Als een van de
eersten reed van der Waals met een rood-wit-blauw vlaggetje op zijn
fiets de Canadezen tegemoet en na hun komst beijverde hij zich om de

1 Zij is in '53 naar Zuid-Afrika geëmigreerd en daar in '59 slachtoffer geworden van
een verkeersongeval.
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