DE VERRADER VAN DER WAALS

zoon van de NSB-burgemeester op te sporen. Enkele weken later nam
hij contact op met de Canadese Field Security te Groningen, bewerend
dat hij belangrijke gegevens bezat over Duitse geheime wapens. De
Canadese dienst droeg er toen zorg voor dat hij werd getransporteerd
naar een buiten bij Deventer, waar zich het hoofd van de Britse Field
Security in bevrijd Nederland bevond, Captain W. W. Pidcock. Daar werd
hij ondervraagd door Pidcock en de bij deze gedetacheerde Nederlandse
officier, kapitein H. Siedenburg. ‘Van der Meer’, geconfronteerd met een
foto van van der Waals die door de Nederlandse illegaliteit was verspreid,
gaf toe dat hij van der Waals was. Wat hijj tijdens de bezetting in opdracht
van de SD had verricht, was aan Pidcock en Siedenburg in grote lijnen
bekend — zij besloten evenwel, van der Waals niet aan een POD over te
dragen maar hem als geheim agent in Duitsland in te zetten. ‘De Geal-
lieerden’, zo verklaarde Siedenburg ruim drie jaar later aan de Enquéte-
commissie,

‘beschikten over gegevens . . . die er op wezen dat er een langdurige en langjarige
tegenstand zou komen, hetzij in Zuid-Duitsland, hetzij door sabotagegroepen.
Er waren stay behind-agents . . . Er bestonden allerlei gegevens, die er op wezen
dat een zeer grote ondergrondse beweging was georganiseerd. Het idee . . . was,
van der Waals tegen die ondergrondse organisatie in te zetten. Van der Waals
leek daartoe geschikt, omdat hij het vertrouwen zou hebben van de Duitsers, daar
deze Duitsers immers zouden inzien dat hij, indien hij door de Geallieerden zou
zijn gepakt, onmiddellijk gevangen zou zijn gezet ... Het zou dus geen achter-
docht opwekken wanneer hij in Duitsland zou opduiken om zich opnieuw bij
zijn SD-chefs aan te melden’ —

van der Waals had er z.g. aanloopadressen, o.a. dat van Schreieders
secretaresse. ‘Hem werd’, aldus verder Siedenburg,

‘voorgespiegeld dat hij zijn positie tegenover de Nederlandse justitie kon ver-
zachten, indien hij voor de Geallicerde zaak even doeltreffend zou werken als
hij voor Schreieder had gedaan. Van der Waals wilde deze kans met beide handen
aangrijpen’’ —

dat laatste kan men zich zonder moeite indenken.
Het plan werd door de Londense superieuren van Captain Pidcock

goedgekeurd. Die superieuren deden Pidcock weten, aan welke Counter
Intelligence-eenheid in Duitsland van der Waals moest worden overge-
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