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dragen en vervolgens lichtte Siedenburg, die inmiddels onder het BNV
was geplaatst, het hoofd van dat bureau, Einthoven, in. Deze was, aldus
weer Siedenburg, 'verre van enthousiast ... maar, zei hij, wanneer de
Engelsen zeggen dat er iets goeds uit voorkomen kan, laat het dan maar
doorgaan, maar noem mij daar liever niet in.' 1

Van der Waals werd met zijn vrouw die uit Zuidlaren per auto
opgehaald was, in een woning in Utrecht ondergebracht en kreeg van
Siedenburg, die daartoe Einthoven had ingeschakeld, een persoonsbewijs
op naam van Wilhelm Eduard Hoffmann - hij zou zich in Duitsland
voordoen als een Duitser die dertigjaar in Nederland had gewoond maar
er vanwege zijn relaties met de Binnenlandse Strijdkrachten niet was
geïnterneerd. Met zijn vrouw vertrek hij begin juli naar de Britse zone.

Inmiddels was Einthoven in een penibele situatie gekomen. Keer op
keer werd hem gevraagd of zijn dienst van der Waals niet kon vinden
- hij antwoordde dan dat deze zoek was. Geen enkele minister lichtte hij
in,

Het waren twee Rotterdammers, de politie-agent J. van den Ende die
van der Waals' verradersrol in '41 had doorzien, toen gearresteerd was
en begin '45 uit het concentratiekamp Sachsenhausen was ontsnapt, en
de ondernemer ir. A. P. van der Meer, die in '41 eerst niet had geloofd
dat van der Waals een verrader was maar door van den Ende's arrestatie
was gaan beseffen dat hij zich had vergist, die in de zomer van '45 naar
van der Waals op zoek gingen. Het initiatief daartoe ging van van den
Ende uit. Maanden later kwamen zij er achter dat een zekere J. M. van
der Meer die spoorloos was verdwenen, tenslotte in Zuidlaren had
gewoond. Onderzoek daar toonde aan dat van der Meer in werkelijkheid
van der Waals was geweest en dat diens vrouw met een Britse auto was
opgehaald - zij brachten er rapport over uit aan Einthoven (voor wie het
geen nieuws bevatte). In januari '46 vernamen zij door een indiscretie
van Somer, hoofd van het Bureau Inlichtingen, dat van der Waals als
Brits geheim agent in Duitsland was ingezet. Zij spraken daarover met
Einthoven en deze kwam nadien tot de conclusie dat hij in mei '45
eigenlijk onjuist had gehandeld: hij ging er bij de Britse Counter-Intelli-
gence op aandringen dat van der Waals aan Nederland zou worden
uitgeleverd maar kreeg pas in augustus '46 bericht dat 'Wilhelm Eduard
Hoffmann' in een kamp in de Britse zone was gelokaliseerd. Vervolgens
moest hij naar Londen gaan om te bereiken dat de Britten van der Waals
(aan wie het wel toevertrouwd was de indruk te wekken dat zijn werk

1 A.V., p. 315.
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