GRATIE VAN GEVANGENISSTRAFFEN

lopige detentie aanzienlijk langer geweest dan voor commune. In mei
"48 zou bij de wet bepaald worden dat voor politieke delinquenten de
periode van voorlopige hechtenis en die van de straf als één periode
zouden worden beschouwd als vastgesteld moest worden hoe lang de
termijn van één derde was — daarop vooruitlopend werd die samenvoe-
ging conform een voorstel dat van Maarseveen in september ‘47 aan de
koningin had voorgelegd (en dat zij pas na enkele maanden had goed-
gekeurd), in de eerste maanden van ’48 een feit bij wijze van gratie: allen
wier straftijd, gerekend van de dag van arrestatie, voor twee-derde was
verstreken, werden toen in vrijheid gesteld. Hoevelen daarvan hebben
geprofiteerd, is niet bekend.

De derde golf vloeide voort uit het vijftigjarig regeringsjubileum
(augustus '48) van de koningin. Het was gebruik dat bij zulk een zeldzaam
gebeuren aan alle tot vrijheidsstraf veroordeelden bij wijze van gratie een
zekere strafvermindering werd toegekend. Van Maarseveen wenste dat
straffen van minder dan twee jaar bij die gelegenheid met een vierde
zouden worden bekort, straffen van twee jaar of langer met een half jaar,
maar de man die hem op 7 augustus 48 opvolgde, mr. Th. R. J. Wijers,
voordien president van het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch, breidde
de regeling uit tot een maximum van een vol jaar korting. Deze gratiéring
gold, evenals de overige gratiéringen, ook voor diegenen die door
Tribunalen tot interneringsstraf veroordeeld waren — van dezen werden
bijna zeventienhonderd vervroegd vrijgelaten. Bovendien konden van
deze strafverkorting ook allen profiteren die na september ’48 veroor-
deeld werden.

De vierde golf had louter betrekking op de jeugdige wapendragers die,
als zij niet méér op hun kerfstok hadden, in oktober '46 al in een gunstige
positie waren geplaatst doordat hun zaken aan de Tribunalen waren
overgedragen die ten hoogste tien jaar internering hadden kunnen op-
leggen, en van wie de zeer jeugdigen (zij die in ’25 of later geboren
waren) begin 47 zelfs van alle rechtsvervolging waren ontslagen. Wijers
was als president van het Bossche hof namelijk onder de indruk gekomen
van het verweer van menigeen van die jeugdige wapendragers. Hij had
in ’47 als voorzitter van de Nederlandse Juristen Vereniging gesproken
van de ‘edele motieven’ die ‘niet zo weinigen’ zouden hebben bezield';
in 48 had hij in de Eerste Kamer bepleit dat de straf van ‘de betere
elementen’ onder de politicke delinquenten niet tot twee- maar tot
één-derde zou worden teruggebracht; in juni ’48 was dat denkbeeld door
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