
GRATIE V AN GEV ANGENISSTRAFFEN

en een zesde van hun straf hadden uitgezeten. De koningin ging met het
voorstel van de minister akkoord maar de Bijzondere Raad van Cassatie
niet - hij gaf eind september' 50 in een brief aan de minister uitdrukking
aan zijn opinie, 'dat het niet op de weg der administratie ligt, de door de
rechter opgelegde straffen aan een algemene herziening te onderwerpen
op grond dat die straffen haar te hoog voorkomen.' 1 Struycken legde de
bezwaren van de Bijzondere Raad van Cassatie naast zich neer en binnen
enkele maanden herkregen ruim vijfhonderd politieke delinquenten
(vermoedelijk omstreeks één op de acht) de vrijheid. Aan de Tweede
Kamer, die van enige ongerustheid had getuigd, gaf hij onvolledige en
daardoor misleidende inlichtingen - wèl deed hij naar waarheid aan de
Kamer weten dat hij het met die leden eens was 'die van oordeel zijn dat
ten aanzien van de bedrijvers van politieke delicten barmhartigheid dient
te worden betoond.' 2

Er zijn vermoedelijk onder die ruim vijfhonderd verscheidenen ge-
weest aan wie een gevangenisstraf van tussen de tien en de vijftien jaar
was opgelegd, want bij de achtste gratiegolf had Struycken het oog op
hen die tot vijftien jaar of langer, eventueel tot levenslange gevangenis-
straf waren veroordeeld. Met betrekking tot dezen stelde hij in november
,50 de koningin voor dat aan hen, en dan speciaal aan de jeugdigen en
aan de bejaarden, gratie zou worden verleend op advies van weer een
nieuwe commissie. Onder voorzitterschap van de Groninger hoogleraar
mr. B. V. A.Röling werd die commissie in januari' 5I ingesteld. Opnieuw
zette de Bijzondere Raad van Cassatie zich schrap. Struyckens plan, zo
deed hij een maand later de koningin weten, 'leidt krachtens zijn opzet
tot een algemene herziening door de Uitvoerende Macht van alle straffen
van zekere duur, door de Rechter opgelegd terzake van de zwaarste
misdrijven. Daardoor wordt aan het gezag van rechterlijke uitspraken in
het algemeen ernstig afbreuk gedaan.' 3

Op die brief behoefde Struycken niet meer te reageren: het kabinet
Drees/van Schaik waarvan hij deel had uitgemaakt, was afgetreden en
toen in maart' 5I het eerste kabinet-Drees aantrad, was voor het eerst na
de oorlog een niet-katholiek minister van justitie, nl. mr. H. Mulderije,
lid van de Christelijk-Historische Unie. Deze stond uitgesproken kritisch
tegenover het gratiebeleid dat zijn voorgangers hadden gevoerd maar
wilde deswege geen conflict aangaan met koningin Juliana die het met
van Maarseveen, Wijers en Struycken eens was geweest. Toen hij in
september' 52 zijn portefeuille overdroeg aan het PvdA-Tweede Kamer-

1 A.V., p. 53!. 2 A.V., p. 533. 3 A.V., p. 538.
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