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lid Donker, was conform de adviezen van de cornmissie-Röling aan ruim
tweehonderd politieke delinquenten gratie verleend.

Donker gooide het roer om. Er zaten, toen hij minister werd, vermoe-
delijk nog zeven- tot achthonderd politieke delinquenten gevangen
(ruim zeventig Duitsers inbegrepen), onder hen honderdnegen-en-vijftig
die levenslang moesten zitten; van die honderdnegen-en-vijftig waren
negentig inderdaad tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld en had-
den er zestig die tot de doodstraf veroordeeld waren, door gratiebesluiten
van de koningin, genomen onder verantwoordelijkheid van Donkers
drie voorgangers, levenslang gekregen. De groep van hen die tot twintig
of vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld waren, zag Donker niet als
een probleem - wie bijvoorbeeld in de zomer van '45 was opgepakt en
in '46 vijftien jaar had gekregen, zou bij goed gedrag in de zomer van
,54 de gevangenis kunnen verlaten en wie tot twintig jaar veroordeeld
was, veertig maanden later. Eind' 53 zei hij in de Tweede Kamer dat de
tijdelijk gestraften 'over een jaar of vier' (eind' 57 dus) " allen in vrijheid
zouden zijn. Maar de groep van hen die levenslang gekregen hadden!
Het was gebruik geweest dat ten aanzien van dezulken na twaalf of
vijftien jaar was overwogen of gratie verleend kon worden - Donker
meende dat deze politieke delinquenten in geen geval beter behandeld
mochten worden dan gewone criminelen. Er waren, zei hij in maart' 54
in de Eerste Kamer, onder diegenen die nog gevangen zaten (veroor-
deelden dus die minstens zestien jaar gevangenisstraf hadden gekregen
en de honderdnegen-en-vijftig levenslangen), vijftig 'Jodenjagers', een-
en-zestig die op grote schaal arrestaties hadden verricht, vijftig verraders,
tien Silbertanne-moordenaars, twee-en-twintig deelnemers aan andere
willekeurige executies, zeven-en-twintig die bij huiszoekingen moorden
hadden gepleegd en vijftig, onder wie tien 'kampbeulen', die zich aan
ernstige mishandelingen te buiten waren gegaan. Ruim 150 dossiers
werden, zolang de cornmissie-Röling bestond (zij werd in augustus '53
opgeheven), nog door deze commissie bezien en ten aanzien van om-
streeks zestig gevangenen adviseerde zij tot gratie - Donker nam slechts
zes van deze voorstellen over. Ook voor latere betogen om alsnog aan
politieke delinquenten gratie te verlenen (betogen in De Telegraaf en van
Romme) was hij ongevoelig.

Dat betekende niet dat allen die tot levenslang veroordeeld waren,
inderdaad levenslang vastgehouden werden. Waren de betrokkenen
twaalf of vijftien jaar van hun vrijheid beroofd, dan liet Donker nagaan
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