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zeshonderd waren dus nog spoorloos. Ontvluchtingen kwamen ook later
voor maar men wist telkens een deel van diegenen die verdwenen waren,
weer te vinden. In februari '47 stonden ruim zevenhonderd politieke
delinquenten genoteerd als voortvluchtig - latere cijfers ontbreken. Er
zullen in '47 onder die voortvluchtigen wel delinquenten zijn geweest
die al veroordeeld waren, maar het lijkt ons aannemelijk dat enkele
honderden zich aan alle berechting hebben weten te onttrekken. I

Wij achten het totale aantal vluchtelingen niet excessief hoog en zien
dat als een aanwijzing dat het bestaan in de kampen (enkele uitgezonderd)
van begin '46 af dragelijk was. Speciaal voor diegenen evenwel die lid
waren geweest van een 'foute' organisatie maar verder niets kwalijks
hadden gedaan, was het wèl moeilijk te aanvaarden; het was uiteraard
het moeilijkst geweest in de periode waarin op grote schaal honger was
geleden en misdragingen waren voorgekomen. Daar was overigens ver-
schillend op gereageerd. Die 'eerste periode', aldus later een NSB'er die
door de bezetter tot burgemeester was benoemd,

'heb ik eigenlijk stilzwijgend aanvaard. Ik ben niet opstandig geweest in mijn
hart. Zo goed als ik wist dat in onze eigen NSB-rijen rotte appelen aanwezig
waren, kon ik ook begrijpen dat onder het kamppersoneel veel minderwaardige
elementen: sadisten, luiaards, rovers en plunderaars, een prettig onderdak hadden
gevonden. Dat is nu eenmaal een bijverschijnsel in oorlogstijd.' 2

Zijn er velen geweest die op wat zich in die eerste periode afspeelde,
zo gedetacheerd reageerden? Wij betwijfelen het. Bij de meesten, zo
veronderstellen wij, was er eerder sprake van verbittering en deze ver-
bittering bemoeilijkte het verkrijgen van een reële kijk op de rol die men
tijdens de bezetting had gespeeld. De wandaden die de Duitsers in
Nederland, laat staan buiten Nederland, hadden gepleegd, waren ove-
rigens lang niet alle aan de politieke delinq uenten bekend en wat daarover
in de dag- en weekbladen werd gepubliceerd, drong aanvankelijk niet
tot hen door - die bladen werden niet tot de kampen toegelaten. Dat
verbod werd in '46 opgeheven met uitzondering van drie weekbladen:

I Bovendien zijn op Tweede Kerstdag 1952 zeven politieke delinquenten die allen
levenslang hadden gekregen (twee bij wege van gratie van de doodstraf), ontsnapt uit
de strafgevangenis te Breda. Die ontsnapping was goed voorbereid: auto's brachten
hen naar de grens bij Groesbeek waar de Duitse douane hen beboette wegens illegale
grensoverschrijding en vervolgens doorliet, een en ander tot grote verontwaardiging
van de Nederlandse publieke opinie. 2 ].B.: 'Brieven aan een kleindochter' (1966-
67), p. 42 (RvO).
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