BIJZONDERE RECHTSPLEGING

De Ochtendpost van Rodrigues Lopez, waarin de bijzondere rechtspleging
voortdurend werd aangevallen, en De Lach en Sic, die als ‘sex-bladen’
werden gezien.

Was er sprake van schuldbesef? Bij sommigen wel. In juli '47 stelde
een aantal prominente NSB’ers, onder wie Huygen', een openbare
schuldbelijdenis op die in alle protestantse kerken van de kansel werd
voorgelezen — die belijdenis heeft, schijnt het, in de kampen weinig effect
gehad. Er is overigens van de gedachtengangen die daar tot ontwikkeling
kwamen, niet veel bekend. Het informatiefst zijn nog de in het begin
van de jaren ’so vastgelegde gegevens die H. Stouten, in ’47 adjunct-
directeur van het kamp voor zeer jeugdige wapendragers, in 48 hoofd
van de eerste ‘open’ gevangenis (die in het complex der rijkswerkinrich-
tingen), in 86 heeft gepubliceerd in zijn studie Naar verkeerd spoor.
Achtergronden van Nederlandse politieke delinquenten 1940—1945. ‘Men ver-
mag’, schreef hij,

‘in de straftoediening hoogstens te zien de wraakneming op een overwonnen
partij en het is dus eerder met de gevoelens van een geheiligd martelaarschap dat
men de poort van het strafgesticht doorgaat dan met die van een boetvaardig
zondaar.

Ongetwijfeld zijn er massale onbewuste schuldgevoelens, die men echter
voortdurend projecteert op de Umuwelt: iedere fout van de PRA, van de kamp-
bewaking, van de berechting, van de illegaliteit, wordt breed uitgemeten en tot
hemeltergende verkrachting van het recht opgeblazen om toch vooral maar te
bewijzen dat het aan de andere kant ook maar niets is. Velen lezen hun krant
uitsluitend met dit cogmerk. Een burgemeester-schandaal, een corruptiezaak bij
een regeringsinstelling moeten aantonen dat, ook al was bij hen niet alles koek
en ei, het tegenwoordig al niet veel beter is. Deze wat infantiele viuchthouding
(immers een kind dat zich schuldig weet, betrekt graag andere kinderen in zijn
schuld) bewijst dat men eigen schuldgevoelens wil overstemmen door fouten
van anderen te vergroten.’?

“Ten aanzien van de meer individuele reactie’ onderscheidde Stouten
vijf groepen: ten eerste ‘de depressieven’ (‘zij die met het verlies van hun
positie in de beweging ook het gevoel van eigenwaarde verloren’ en

! Hij zei begin 49 tijdens zijn proces: ‘Tk heb wel degelijk berouw van mijn falen en
ik ben vandaag overtuigd, en dat wil ik hier openlijk verklaren, dat het nationaal-
socialisme zoals het in de praktijk tot uitdrukking kwam, een ramp is geweest. Dat
erken ik.’ (BG-Amsterdam: p.v. proces C. J. Huygen (25 febr. 1949), woordelijk verslag,
p. IX-4, Doc 1-789, a-3). 2 H. Stouten: Naar verkeerd spoor, p. 80.
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