
BIJZONDERE RECHTSPLEGING

Wij hebben de zorgen over de kinderen vermeld en willen nu op deze
groep iets dieper ingaan.

Het Militair Gezag had in het Zuiden al tehuizen ingericht voor
kinderen uit 'foute' gezinnen waaruit beide ouders waren opgepakt.
Dergelijke tehuizen kwamen er ook benoorden de grote rivieren.' Alle
tehuizen, aanvankelijk in totaal bijna 120 (voor hun inrichting had het
MG ca. vijftienhonderd krachten moeten aantrekken), kwamen per
I november '45 te vallen onder het departement van justitie dat voor het
beheer en toezicht een Bureau Bijzondere Jeugdzorg in het leven riep.
Dat bureau had evenwelook bemoeienis met de gezinnen waarin kin-
deren uit 'foute' gezinnen tijdelijk waren opgenomen. Dat laatste betrof
in december '45 (maar toen hadden enkele duizenden kinderen zich weer
bij hun vrijgelaten ouders kunnen voegen) ruim elfduizend kinderen
- ruim vijfduizend waren er toen in de tehuizen.

Dat tehuizen moesten worden ingericht, was gevolg van het feit dat
in veel gevallen familieleden niet bereid waren geweest, kinderen op te
nemen uit het 'foute' gezin waarmee tijdens de bezetting alle banden
waren verbroken. Was men daartoe wèl bereid, dan werd het aan het
betrokken kind menigmaal ingepeperd dat het uit een 'fout' nest kwam.
'Als er moest worden geveegd of ramen gezeemd of aardappels geschild',
aldus later een meisje dat elf jaar was toen ze bij een oom en tante in
huis kwam,

'was het altijd: 'Dat is een mooi klusje voor de NSB'. Oom ... had een grote
wolfshond, Wodan heette die. Ik moest een leren pak aantrekken en dan stuurde
hij die hond op me af: 'Wodan, pàk ze dan! Pak dat NSB-kind!' '2

Hoe algemeen is zulk een verschijnsel geweest? Wij weten het niet:
er zijn geen gegevens over.

Zo weten wij ook niet hoe het over het algemeen in de tehuizen is
toegegaan. Veel hing daar van de leiding en het personeel af. Beseften
dezen dat men het de kinderen niet mocht kwalijk nemen dat de ouders
'fout' waren geweest, dan streefden zij naar dragelijke verhoudingen,
maar dat besef kon ontbreken en dan waren de vrouwelijke personeels-
leden 'krengen van bewaaksters' - 'als ik weer eens was weggelopen',
aldus een meisje dat bijna twee jaar van haar ouders was gescheiden,
'deden ze me in een wasbak. Een paar van die vrouwen hielden dan m'n

1 In Drente werden de kinderen uit de groep der uit Duitsland teruggevoerde NSB' ers
aanvankelijk in een barakkenkamp ondergebracht. 2 Het Binnenhof, 2 mei 1981.
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