
KINDEREN VAN 'FOUTE' OUDERS

hoofd onder water en andere kinderen moesten toekijken.' 1 'Sommige
leiders en leidsters', aldus een ander meisje, dat drie jaar van haar ouders
gescheiden was,

'waren best aardig. Toch werd je vaak voor het minste geringste geslagen en in
het gezicht gespuwd. Ik heb gezien dat een baby'tje met het hoofd tegen de grond
werd geslagen. Op mijzelf is een keer een brandende sigaret uitgedrukt. Aanran-
ding en verkrachting kwam ook voor. Daaraan heb ik mij altijd kunnen onttrek-
ken doordat ik als een wildeman ging slaan en trappen - dan hielden ze welop.
Vooral geestelijk werd je zwaar aangepakt. 'Ja meisje', zeiden ze, 'je vader en
moeder zijn boeven van het ergste soort. Die hebben gezorgd dat de Joden zijn
vergast. Hun schuld is het dat je nu hier zit. Je leven lang zul je ellende houden.'
Ik had heimwee en was ook wel kwaad op mijn ouders, omdat ze niets van zich
lieten horen. Dat ze maar heel af en toe mochten schrijven, waarbij de brieven
dan ook nog door de censuur moesten, kon ik niet weten. Twee keer heb ik mijn
ouders gezien in drie jaar. Een half uur misschien of drie kwartier. Ze hadden
een kaal geschoren kop en ik dacht: 'Het zullen inderdaad wel misdadigers
zijn.' '2

De arrestatie van de ouders, het verblijf in een ander gezin of in een
tehuis en, niet te vergeten, de pesterijen buitenshuis en op de scholen die
de kinderen uit 'foute' gezinnen weer mochten bezoeken, vormden alles
tezamen een traumatisch gebeuren in het leven van talrijken van deze
kinderen. Ze 'verloren', aldus in '81 de psychiater dr. P. Th. Hugenholtz,

'de ouders als identificatie-object. Kinder~n hebben het nodig, zich te vereen-
zelvigen met flinke, dappere, lieve, eerlijke ouders. Wanneer de situatie opeens
zodanig omslaat dat iedereen in de omgeving van het kind zegt: 'Jouwouders
zijn gemene verraaiers, vuile rot NSB'ers die ze aan de hoogste boom moesten
ophangen', dan raakt zo'n kind gedesoriënteerd, de kluts kwijt."

Enig evenwicht (wij wezen daar al op in hoofdstuk I) kon dan weer
gevonden worden, wanneer de ouders na hun vrijlating bereid waren,
openhartig en met besef voor de eigen schuld te spreken over het leed
dat zij zichzelf en hun kinderen hadden berokkend, maar dat brachten
(men denke aan de 9% die bij Stoutens onderzoek van echt schuldbesef
getuigden) vermoedelijk slechts weinigen op.

1 Kind van de rekening, p. 78. 2 Het Binnenhof, 2 mei 1981. ' A.v.
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