
DE STICHTING TOEZICHT POLITIEKE DELINQUENTEN

stee (later van Bemmelen), vice-voorzitter mr. Hollander, een van Zaaij-
ers advocaten-fiscaal, en tot directeur van het centraal bureau werd le
Poole benoemd. Onder dat centrale bureau kwamen er enkele tientallen
plaatselijke bureaus in het gehele land. Het totale aantal stafleden kwam
boven de 300 te liggen. Niet dat die stafleden voldoende waren om de
Stichting in staat te stellen, aan de vrijgelaten politieke delinquenten de
nodige sociale bijstand te verlenen want dat werden er tienduizenden.
De eerste en voornaamste taak van die stafleden was om toezichthouders
te vinden die elk met drie of vier vrijgelatenen contact zouden onder-
houden. Die toezichthouders werden aangetrokken uit kerkelijke orga-
nisaties, reclasseringsverenigingen, vakverenigingen, de Unie van Vrou-
welijke Vrijwilligers en andere verbanden. Het werden er omstreeks
vijftienduizend die allen belangeloos hun werk verrichtten. Zij hebben
hun zorgen tot vele tienduizenden vrijgelatenen uitgestrekt (van wie,
zoals al vermeld, velen bij hun buitenvervolgingstelling als voorwaarde
opgelegd hadden gekregen, dat zij drie jaar lang het toezicht van de
Stichting zouden aanvaarden) - het maximum werd in '48 bereikt:
vijftigduizend. Per I januari '50 stonden nog een kleine tienduizend
vrijgelatenen onder toezicht.

Moeilijk werk! Wel riepen in '45 en '46 de kerken en de regering
enkele malen op tot een verzoenende houding jegens allen die wegens
hun 'fout' gedrag waren gestraft', maar het effect van die oproepen was
beperkt. De stafleden van de Stichting die zich tot gemeentelijke instan-
ties wendden om voor vrijgelatenen een betere behandeling te krijgen
of die zich moeite gaven om in een bedrijf werk voor hen te vinden,
stuitten vaak op tegenstand. Menige vrijgelatene trachtte naar een andere
buurt of zelfs naar een andere woonplaats te verhuizen - daar waar hij
oorspronkelijk gewoond had, werden hij en zijn gezinsleden vaak jaar
in, jaar uit met de vinger nagewezen. Dat was door sommigen voorzien",

1 Kolfschoten was zo tactloos om in juni '46 de Joodse kerkgenootschappen te
verzoeken om bij het gedogen en, zo mogelijk, bevorderen van de reïntegratie der
vrijgelatenen in de samenleving 'de Christelijke naastenliefde' te betrachten. (aange-
haald in Le-Ezrath Ha-am, p. xxx). 2 Toen in '47 voor buitenvervolginggestelde
politieke delinquenten de mogelijkheid werd geopend, naar Nederlands Nieuw-
Guinea te emigreren, gaven zich honderden gegadigden op. Met medewerking van
de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten vertrokken toen twee groepen:
honderdnegentien man in mei '47, ca. honderd in maart '48. Dejongste was negentien,
de oudste zeven-en-vijftig. Enkelen uit deze groepen kregen een functie bij het
Binnenlands Bestuur maar de overigen werden na de overdracht van de soevereiniteit
over Nederlands-Indië (behalve Nieuw-Guinea), begin '50 dus, naar Nederland
teruggezonden.
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