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dat de Indonesische, van wie velen (president Soekarno in de eerste plaats)
de Japanners niet alleen als bezetters maar ook als helpers hadden gezien,
met de voortgezette detentie moeilijkheden zouden hebben. Het gevolg
was dat op 26 december '49, één dag vóór de soevereiniteitsoverdracht,
het motorschip 'Tjisadane' Java verliet met bijna zevenhonderd Japanners
aan boord: Imamoera, Okazaki en Jamamoto, die waren vrijgesproken,
de verdachten in de twee zaken waar het Hoog Militair Gerechtshof niet
aan was toegekomen, een aantal Japanse advocaten en tolken en om-
streeks zeshonderdvijfig Japanners die gevangenisstraffen uitzaten. Die
straffen zouden verder in Japan worden ondergaan. Daar moesten de
verdachten in de twee door het Hoog Militair Gerechtshof niet behan-
delde zaken bij aankomst van de 'Tjisadane' op vrije voeten worden
gesteld: de vonnissen die de gouverneur van West-Java niet had gefiat-
teerd, hadden geen rechtskracht en andere vonnissen waren er niet. Alle
overigen gingen hun straf uitzitten in dezelfde gevangenis te Tokio waar
de door het International Military Tribunal for The Far East tot gevangenis-
straf veroordeelden opgesloten zaten.

Hoe lang heeft dat geduurd?
Niet zo heel lang.
MacArthur had, zoals eerder vermeld, bepaald dat de door het Inter-

nationale Hof opgelegde levenslange gevangenisstraffen tot vijftien jaar
waren gereduceerd en dat van de overige straffen slechts één derde
behoefde te worden uitgezeten waarna de betrokkenen 'geparoleerd'
werden. Uiteraard had MacArthur geen zeggenschap over diegenen die
door Nederlandse of andere buitenlandse instanties Waren veroordeeld,
en ook de Japanse regering had geen zeggenschap over hen. Zij evenwel
ging er zodra zij haar soevereiniteit had herkregen (juni' 52), op aandrin-
gen dat de oorlogsmisdadigers die door andere instanties dan het Inter-
nationale Hof waren veroordeeld, niet anders zouden worden behandeld
dan de door het hof gestraften. Eind '53 werd dit punt in het tweede
kabinet-Drees aan de orde gesteld. Het kwam neer op gratieverlening op
grote schaal. Had men de normale weg bewandeld, dan zou die gratie-
verlening in koninklijke besluiten worden vastgelegd waarvoor de mi-
nister van justitie, Donker, verantwoordelijk zou zijn - besluiten die
gepubliceerd zouden worden en die, dat was de ministers duidelijk, bij
de bevolkingsgroepen die zo bitter onder de Japanners hadden geleden,
tot verontwaardigde reacties en in het parlement tot deining zouden
kunnen leiden. Donker evenwel, voorziende dat zijn strakke beleid
jegens de Duitse oorlogsmisdadigers zou worden ondermijnd indien hij
de verantwoordelijkheid aanvaardde voor een wezenlijk andere behan-
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