
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

deling van de Japanse, weigerde alle medewerking maar verzette er zich
niet tegen dat tot een oplossing werd besloten waarbij de gratieverlening
aan de Japanners niet een daad werd van de Kroon maar een van de
minister van buitenlandse zaken: een onderdeel dus van het buitenlandse
beleid. Het zou de minister van buitenlandse zaken zijn, Luns, die voor
de nodige ministeriële beschikkingen zorg zou dragen. Die beschikkin-
gen behoefden niet gepubliceerd te worden. Om ze voor te bereiden
werd een commissie van advies in het leven geroepen: drie ambtenaren
van de Nederlandse legatie te Tokio.

Het verdere Nederlandse beleid terzake werd geheel afgestemd op het
beleid van de Amerikaanse regering en dat van de andere regeringen die
Japanse oorlogsmisdadigers hadden laten straffen. Eind' 53 zaten van de
bijna zevenhonderdvijftig Japanners die in Indië door Nederlandse Tem-
poraire Krijgsraden of door het Hoog Militair Gerechtshof tot gevange-
nisstraffen waren veroordeeld (onder hen de ca. zeshonderdvijftig die in
december '49 als laatsten naar Japan waren gezonden), nog tweehon-
derdvier gevangen, van wie negen-en-twintig levenslang hadden gekre-
gen. Die levenslange gevangenisstraffen werden in '56 door Luns con-
form het advies dat hij uit Tokio had ontvangen, tot twintig jaar terug-
gebracht. Twee jaar later, in augustus '58, hadden de regeringen van
Groot-Brittannië, Frankrijk, Australië, de Philippijnen en Nationalistisch
China aan al 'hun' Japanse oorlogsmisdadigers de volledige vrijheid
hergeven - er waren toen nog vierhonderdvijf-en-negentig die wel al
voorlopig in vrijheid waren gesteld maar nog steeds als 'geparoleerde'
gevangenen golden: driehonderdzes-en-zestig die door Amerikaanse,
honderdnegen-en-twintig die door Nederlandse instanties waren ver-
oordeeld. In december van dat jaar vaardigde Luns zijn laatste beschikking
terzake uit: zich aansluitend bij wat Washington deed, beëindigde hij de
'parolering' van de resterende honderdnegen-en-twintig gevangenen,
onder wie zich ook nu diegenen bevonden die oorspronkelijk levenslang
hadden gekregen.

Over deze massale feitelijke gratiëringen werd het parlement niet
ingelicht. In de pers verschenen af en toe onduidelijke, uit Tokio komen-
de berichten waarin van vrijlating van de door het Internationale Hof
veroordeelden werd gerept maar dat veruit de meesten van de bijna
zevenhonderdvijftig, tot gevangenisstraffen veroordeelde Japanse oor-
logsmisdadigers slechts een gering aantal jaren in Tokio opgesloten
hadden gezeten en dat de straf van de laatsten hunner negen jaar na de
soevereiniteitsoverdracht was geannuleerd, drong tot de nog levende
slachtoffers van de Japanse terreur, tot de nabestaanden van diegenen die
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