VERSNELDE VRIJLATING

omgekomen waren, en tot allen die met hen meeleefden, in het geheel
niet door.

Wij hebben melding gemaakt van het aan van Mook verleende ontslag
en van het optreden, successievelijk, van twee Hoge Vertegenwoordigers
van de Kroon: gebeurtenissen die samenhingen met de worsteling tussen
Nederland en de Republiek. Die worsteling beschreven wij eerder tot in
september 47, toen de Eerste Politionele Actie was afgesloten, de opmars
naar Djokjakarta niet was doorgegaan en de instelling van een Commissie
van Goede Diensten door de regeringen van Nederland en van de
Republiek was aanvaard.
Ons relaas van die worsteling zetten wij nu voort.

‘Verdeel en heers’

Het over de Eerste Politionele Actie handelende gedeelte van dat relaas
beéindigden wij met de balans die Jonkman, de minister van overzeese
gebiedsdelen, op 12 september '47 aan minister-president Beel voorlegde:
de actie was als een oorlog beschouwd, de strijdkrachten van de Republiek
waren niet uitgeschakeld, de internationale reacties waren onderschat en
men had niet voorzien, in welk een mate ontwikkelde Indonesiérs
Nederland zouden afwijzen.

Werd hier nu ook de conclusie aan verbonden dat het wijs was het
roer om te gooien en de Republiek als de bepalende factor in de archipel
te erkennen? Geenszins. Te velde waren de Nederlandse troepen zozeer
de sterkste gebleken, dat diegenen die het beleid bepaalden (in Den Haag
het kabinet-Beel met de gehele KVP-fractie, het grootste deel van de
PvdA-fractie en de meeste dag- en weekbladen achter zich, in Batavia
van Mook en zijn adviseurs) eensgezind van mening waren dat Neder-
land op zijn einddoel moest blijven toewerken, t.w. de vorming van de,
met Nederland in een Unie verbonden, federatief georganiseerde Ver-
enigde Staten van Indonesié.

In het akkoord van Linggadjati waren drie staten genoemd: de Repu-
bliek (Java en Sumatra), Borneo en Oost-Indonesié. De Republiek had
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