
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

duidelijk zijn aan ieder die de ontwikkelingen nuchter en met begrip
voor de kracht van de Republiek als politieke factor volgde. De Recomba
van Oost-Sumatra, van de Velde, bracht die nuchterheid en dat begrip
op - hij was een van de zeer weinigen. Van Maak, zich vastklampend
aan zijn ideaal van de Verenigde Staten van Indonesië, zag niet in dat
zijn deelstaten een veel te smalle basis hadden, Spoor, zich verantwoor-
delijk voelend voor het welzijn van de ca. honderdvijftigduizend onder
hem dienende militairen, bleef hopen dat de Republiek, de grote onrust-
stookster, vroeg of laat zou worden uitgeschakeld, en Neher, van Vre-
denburch, de Nederlandse ministers en de hen steunende parlementariërs
vertrouwden dat de nieuwe deelstaten internationaal zouden worden
gezien als evenveel bewijzen voor Nederlands democratische gezind-
heid, voor de wil van Indonesiërs om met Nederland samen te werken
en voor hun afkeer van de Republiek. Zij vergaapten zich allen aan de
uiterlijke schijn van nieuwe staatshoofden, nieuwe regeringen, nieuwe
vertegenwoordigende lichamen.

Er stak in dat alles een opvallend element van zelfbedrog.

*

Wij komen nu tot de vorming van nieuwe federale organen - men moet
ze zien als een poging om buiten de Republiek om de Verenigde Staten
van Indonesië voor te bereiden waarin dan, als zij zich schikte, de
Republiek zou kunnen worden ingevoegd.

Een eerste oproep tot vorming van die organen ging in november '47
uit van een groep Indonesiërs die het Komitee Indonesia Sarikat, Comité
voor een Verenigd Indonesië (dat sloot dus de Republiek in), hadden
opgericht. Voorzitter van het comité was prof. dr. Hoesein Djajadiningrat,
die vóór de Japanse invasie laatstelijk lid van de Raad van Nederlands-
Indië was geweest. Het comité kreeg een zekere aanhang op Sumatra's
Oostkust (bij Mansoer en de zijnen), op Borneo (bij diegenen die op de
vorming van nieuwe sub-deelstaten aandrongen), op Banka, op Billiton
en in de Riouw-archipel (bij de voormannen van de daar al bestaande
besturen der autonome gebieden) en op Madoera (bij de ijveraars
voor een deelstaat) - ook Oost-Indonesië's tweede kabinet, het
kabinet- Warouw, betuigde zijn steun aan het comité. Figuren evenwel
die hun sporen hadden verdiend in de nationalistische beweging, ont-
braken.
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