DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIE

kabinet en die van de Staten-Generaal die immers elke wijziging van de
Grondwet met twee-derde meerderheid zouden moeten aannemen. Om
dat te bevorderen was een commissie van negen vooraanstaande parle-
mentariérs gevormd (wij komen op die commissie, ‘de Negenmannen’,
nog terug) en in voortdurend overleg met haar werd door een ambtelijke
werkgroep een wetsontwerp voorbereid waarvan de kern was dat er in
Indonesié twee nieuwe organen zouden komen: een Federale Interim-
Regering (een voortzetting van de Voorlopige Federale Regering maar
zonder een luitenant-gouverneur-generaal als voorzitter) en, in plaats van
een gouverneur- of luitenant-gouverneur-generaal, een Hoge Vertegen-
woordiger van de Kroon. Een Hoge Vertegenwoordiger evenwel met
vérgaande bevoegdheden: zo zouden alle besluiten van de Federale
Interim-Regering door hem, een Nederlander, moeten worden goedge-
keurd.

Wat nu te doen met de resolutie die van Mook zo pijnlijk had
getroffen?

In overleg met hem werd besloten, enkelen van de opstellers naar Den
Haag te laten komen, niet om er hun oordeel te geven over het concept-
wetsontwerp maar louter om hun denkbeelden toe te lichten. ‘Misschien’,
zo schreef Neher eind juli aan Beel!,

‘vind je gelegenheid om ze ook met de Negenmannen te doen spreken, waarmee
zij natuurlijk zeer vereerd zullen zijn, en ook nog met de groep die aan het
uitwerken van het wetsontwerp is gezet. Je weet hoe het is: wat waardering, een
beetje lof, wat gedegen kritiek (maar dan niet te scherp), een beetje show (maar
niet te veel) en dan kunnen zij na een verblijf van m.. vijf tot zes dagen in
Nederland de terugreis weer aanvaarden.’

Nu, dat pakte anders uit: de naar Den Haag overgekomen leden van
de Bijeenkomst Federaal Overleg wezen het voorbereide wetsontwerp
af en gaven na terugkeer in Indié publiekelijk uiting aan hun kritiek.
Vervolgens werden enkelen hunner opnieuw naar Den Haag gehaald,
maar nu samen met enige leden van de Voorlopige Federale Regering
(secretarissen van staat) én vertegenwoordigers van de Indische Neder-
landers, de Chinezen en de Arabieren. In dat bredere gezelschap waren
zij in de minderheid. Maakte dat indruk op hen? Wij weten het niet — in
elk geval kon het nieuwe Nederlandse kabinet (het kabinet-Drees/van
Schaik, welks vorming straks aan de orde komt) het als een succes zien

! Tekst van zijn brief d.d. 26 juli 1948: a.v.,, no. 258.
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