DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIE

oorlogsvrijwilligers en de mariniersbrigade alsmede op de Zeven decem-
ber- en de Palmboom-divisie volgden in de periode november ’47-
februari '48 de bataljons van de derde divisie dienstplichtigen, waarna in
de tweede helft van '48 nog eens tienduizend man arriveerden van de
eerste van de drie brigades dienstplichtigen die zouden worden uitge-
zonden. Gezien de komst of de te verwachten komst van die versterkin-
gen werd het mogelijk geacht, een deel van de eerder-aangekomenen te
demobiliseren.

Ten tijde van de Eerste Politionele Actie, in juli-augustus ’47 dus,
waren vele oorlogsvrijwilligers al twee jaar of nog iets langer in dienst.!
Het kabinet-Beel besefte dat hier iets aan gedaan moest worden; het
besloot eind november ’47 alle oorlogsvrijwilligers te demobiliseren, om
te beginnen de militairen van de vier bataljons die als eerste op Malakka
waren aangekomen, vervolgens alle overige; die vier eerste bataljons
zouden v66r 1 april *48 worden gerepatrieerd, de overige ‘onmiddellijk’
na die datum en hun demobilisatie zou, aldus de kabinetsnotulen?, ‘zo
mogelijk in enkele maanden haar beslag krijgen.” Spoor maakte in een
radiotoespraak deze besluiten bekend en kon daarbij meedelen dat de
bedoelde vier bataljons v66r 1 maart '48 zouden vertrekken. Die mede-
delingen leidden tot grote vreugde bij de betrokkenen maar tot grote
teleurstelling bij de overige oorlogsvrijwilligers, onder wie er waren die
slechts een week na de militairen van de eerste vier bataljons Malakka
hadden bereikt.

Slechts drie bataljons vertrokken v66r de door Spoor genoemde da-
tum, het vierde pas begin april.

Niet alle tot die bataljons behorende oorlogsvrijwilligers maakten
gebruik van de gelegenheid om naar Nederland terug te keren: sommi-
gen werden van Indié uit als emigranten tot Australié of Nieuw-Zeeland
toegelaten, anderen bleven in dienst (en kregen dan een maandelijkse
premie van f 50). De repatriéring van de resterende bataljons oorlogsvrij-
willigers en van een deel van de mariniersbrigade (zij verloor in de loop
van ’48 een derde van haar sterkte) was toen goed op gang gekomen,
behoudens die van één bataljon dat zich op Oost-Java bevond. Het zou
op 23 september '48 in Soerabaja eindelijk ingescheept worden en zijn

' Diegenen die v66r Japans capitulatie aangenomen waren, hadden een verbandacte
ondertekend om tot uiterlijk een jaar na die capitulatie in dienst te blijven maar zij
werden in feite behandeld als dienstplichtigen. Met de uitbetaling van hun soldij liep
van alles mis — velen behielden een vordering op de staat die nimmer is er-
kend. 2 Notulen d.d. 24 nov. 1947, NIB, dl. XI, p. 717 e.v.
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