
BEGIN DER DEMOBILISATIE

bagage was al aan boord, toen plotseling bericht kwam dat de repatriëring
was uitgesteld (de legerleiding meende het bataljon voor de Tweede
Politionele Actie niet te kunnen missen). De verontwaardiging van de
betrokken vrijwilligers was groot - ze zou nog groter zijn geweest als zij
hadden voorzien dat zij nog volle acht maanden in Indië zouden worden
vastgehouden.

In totaal werd in de loop van '48 voor ca. vijf-en-twintigduizend
vrijwilligers de dienst in Indië beëindigd. Daar stond tegenover dat er
ca. vijf-en-twintigduizend dienstplichtigen uit Nederland arriveerden.
Een beperkt aantal vrijwilligers verlengde het dienstverband en het Knil
kreeg er in de veiligheidsbataljons ca. vijfduizend man bij, die evenwel
geen volwaardige gevechtsmilitairen waren. Het Knil telde in november
'48 bijna drie-en-zestigduizend man - Spoor had een maand later in totaal
ruim honderdveertigduizend man onder zijn bevelen. Numeriek was zijn
strijdmacht dus iets gegroeid maar kwalitatief was zij niet verbeterd: de
oorlogsvrijwilligers hadden een hogere gevechtswaarde gehad dan de
dienstplichtigen. Daar kwam bij dat de verwachting waarmee velen de
Eerste Politionele Actie waren ingegaan: dat zij in de te bezetten gebieden
rust en orde effectief zouden herstellen en handhaven, deerlijk was
beschaamd.

De bovengenoemde eerste factor had namelijk niets van zijn kracht
verloren: de Republiek, hoezeer ook geamputeerd, was blijven weigeren
zich in de Nederlandse concepties te schikken en de strijd was voortgezet:
strijd, niet zozeer aan de demarcatielijn (de Republiek hield rekening met
de aanwezigheid van de Commissie van Goede Diensten welke door
eigen militaire waarnemers werd bijgestaan die overal vrij konden rond-
reizen) maar, en dat vooral op Java, in de bezette gebieden.

*

In de periode van begin augustus tot begin september '47 waarin de
Nederlandse troepen op Java gehergroepeerd waren voor hun eventuele
opmars naar het hart van de Republiek, had opperbevelhebber Soedirman
de gelegenheid gekregen om zijn verbindingen te herstellen. Van zijn
zes divisies was één: de Siliwangi-divisie van kolonel Nasoetion, op
West-Java geïsoleerd geraakt en waren twee vrijwel uiteengeslagen. De
resterende drie evenwel waren intact gebleven en zij kregen elk bepaalde
sectoren van de demarcatielijn toegewezen. Er werden daar nieuwe


