DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIE

hoofdkwartieren geinstalleerd en de commandanten kregen opdracht om
vooral steun te verlenen aan de in de bezette gebieden achtergebleven
militairen van de Siliwangi-divisie en van andere eenheden die guerrilla-
acties gingen uitvoeren. Na enkele maanden waren die, sector voor sector,
redelijk goed gecodrdineerd.

In de loop van september kregen de Nederlandse troepen een nieuwe
taak: nu moesten zij zich niet langer in gereedheid houden voor een
opmars naar Djokja (onbegrijpelijk was het hun dat die niet was ingezet!)
maar systematisch de Republikeinse guerrilla-eenheden gaan uitschake-
len. ‘Al gauw bleek daarbij’, aldus Heijboer in zijn studie over de twee
Politionele Acties,

‘dat het terrein nog veel moeilijker was en voor nég meer vertraging zorgde dan
tevoren berekend was — én dat de Nederlandse posten veel te dun gezaaid waren
om met succes tegen de guerrilla’s te kunnen optreden. Alleen door onophou-
delijk te patrouilleren lukte het soms om in een bepaald gebied een zekere rust
te handhaven, maar dat leidde dan na enige tijd vaak tot alarm-meldingen van
bataljonscommandanten, dat hun soldaten lichamelijk en geestelijk uitgeput
dreigden te raken. Die geestelijke uitputting had veel te maken met de teleur-
stellende ervaring, dat de TINI in staat bleek om bijna overal op een venijnige
manier actief te blijven — en bovendien zo goed als ongrijpbaar was.’

Die TNI bleek het vooral gemunt te hebben op de Nederlandse
verbindingen, en

‘niet alleen door beschietingen werd het Nederlandse verkeer in het bezette
gebied ontregeld; dat gebeurde 66k (en veel effectiever soms) door allerlei
vormen van wegvernieling. Steeds weer moesten de Nederlandse militairen
constateren dat hun tegenstanders op dit punt een grote vindingrijkheid en een
enorm doorzettingsvermogen aan de dag legden. In veel gebieden was het
herstellen van wegen eenvoudig onbegonnen werk. Meer dan eens bleek een
brug die door de genie ergens was geslagen, één dag later alweer in het ravijn
gegooid te zijn.

Het was duidelijk, dat de TNI-guerrilla’s dat allemaal niet alléén konden doen.
Ze hadden daarvoor op grote schaal hulp nodig van de bevolking — en ze krégen
die ook.

Spoors hoofdkwartier hield ‘de vijandelijke activiteit’ nauwkeurig bij,
d.w.z. zowel de activiteit van de TNI-guerrilla-eenheden als die van

! Heijboer, p. 99.
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