NIEUWE BEMIDDELAARS

overigens van de inschikkelijke Neher (gehandhaafd, zo veronderstellen
wij, om de Partij van de Arbeid een representant te geven bij het hoogste
beraad ter plaatse) niet veel uit' en van Vredenburch, die het tegendeel
van inschikkelijk was, die de Republiek bleef zien als ‘een dictatuur van
Japans maaksel’ en die er in slaagde, nagenoeg iedereen tegen zich in te
nemen, besloot in mei een benoeming tot administrateur van de inter-
nationale zone van Tanger (bij de Straat van Gibraltar) te aanvaarden — een
ambt dat enkele maanden later zou openvallen en dat hem, zo schreef
hij aan van Kleffens, nu Nederlands ambassadeur te Washington,? ‘bij
uitstek geschikt’ leek ‘om een in de dienst vroegtijdig versleten en
vergrijsd ambtenaar gelegenheid te geven op adem te komen.’ Ironie
sprak hier uit, maar ook verbittering.®

In de tweede plaats noteren wij dat uit door de Nefis gedecodeerde
telegrammen bleek dat de regering van de Republiek sinds de ‘Renvilles’-
overeenkomst trachtte door verscheidene Oosteuropese en Latijns-
Amerikaanse staten erkend te worden, en dat Radio Moskou eind mei
’48 bekendmaakte dat de Sowjet-Unie en de Republiek consuls zouden
gaan uitwisselen — woedende Nederlandse protesten hadden slechts een
mededeling van minister-president Hatta als resultaat, inhoudend dat het
consulaire verdrag met de Sowjet-Unie voorlopig niet ter goedkeuring
aan het Knip zou worden voorgelegd.

Juni ’48 bracht een nieuwe schok. Het Amerikaanse lid van de Com-
missie van Goede Diensten, Dubois, was tijdens zijn zojuist vermeld
bezoek aan de Republiek zozeer onder de indruk gekomen van haar

! Den Haag beschouwde hem als quantité négligeable. Wij citeren Gase: ‘In 1948 stuurde
Neher 53 brieven aan Beel met in totaal 174 pagina’s getypte tekst. Hij kreeg 3 brieven
terug, totaal 8 pagina’s tekst bevattend. Van zijn partijgenoot Jonkman kreeg hij nooit
antwoord.’ (a.v,, p. 155). En dat liet hij zich welgevallen! 2 Brief, 12 mei 1948, van
van Vredenburch aan van Kleffens, NIB, dL. XIII, p. 650 e.v.  * Alvorens zijn positie
in Tanger te aanvaarden bezocht van Vredenburch in juli Nederland. Boon, zijn
opvolger bij Buitenlandse Zaken, gaf zijn opinies aldus weer: ‘Herremans was goed-
willend, maar eigenlijk een volmaakte imbeciel, Neher, voor wie hij bij zijn vorige
bezoek geen goed woord over had, toekomstig minister van Overzeese Gebiedsdelen’
(Neher was dus naar de opinies van van Vredenburch omgezwaaid). ‘De Amerikanen’
(Dubois en de Amerikaanse stafleden van de Commissie van Goede Diensten en van
de consulaire commissie) ‘verliederlijkt en aan de vrouwen. De Australiér’ (Critchley)
‘onbetrouwbaar. De staf van de CGD: half communistisch en zeer gevaarlijk. Spoor
is de held, de vertegenwoordiger van Nederland. Van Mook: uiteindelijk onbetrouw-
baar . . . Hij moet onverwijld vervangen worden omdat hjj uiteindelijk ons altijd weer
wil verkopen aan de Republick” (Wiebes en Zeeman: Indonesische dagboeknotities van
dr. H. N. Boon, p. 121 (8 juli 1948)).
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