
BEEL VERVANGT VAN MOOK

had van Mook in de zomer van '48 zes-en-een-half zware jaren lang
onafgebroken de directe leiding gehad in alle Indische aangelegenheden
- dat hij nu zou verdwijnen (Stikker had het als voorwaarde gesteld voor
zijn toetreding tot het kabinet en die voorwaarde was aanvaard), stond
vast maar van Schaik, Drees, Beel en Stikker spraken af dat zij hem dat
niet rauwelijks zouden meedelen en hem bovendien de gelegenheid
zouden geven om zèlf ontslag te vragen - hem zou het ambassadeursschap
in Washington worden aangeboden. Beel zond hem op 10 augustus een
brief' die van grote waardering getuigde ('uitzonderlijke kwaliteiten', 'de
zeer bijzondere wijze waarop je ... je bovenmenselijke taak hebt ver-
vuld') en waarin de zaak zo werd voorgesteld alsof pas een beslissing zou
vallen nadat eerst nog in Den Haag met hem overleg was gepleegd. Sassen
kende de afspraak van de vier genoemde ministers niet - het gevolg was
dat hij twee dagen nadat Beel zijn brief had geschreven, een veel korter
briefje aan van Mook zond- waarin klare wijn werd geschonken:

'Het ligt in het voornemen van dit ministerie om in Indonesië wijziging te
brengen in de vertegenwoordiging der Kroon. Het kabinet zou in dit verband
op u met de grootste aandrang een beroep willen doen om elders een andere,
uiteraard zeer hoge en gewichtige post te willen aanvaarden.'

Door verschillende omstandigheden ontving van Mook Sassens brief-
je voordat de brief van Beel arriveerde.

Dat het kabinet-Schermerhorn in oktober '45 had besloten hem te
vervangen (een vervanging die niet was doorgegaan), was toen vermoe-
delijk niet tot van Mook doorgedrongen; evenmin wist hij dat het
kabinet-Beel van eind '46 af niet minder dan vijf pogingen had onder-
nomen om een vervanger voor hem te vinden - hij wist wèl dat Beel en
Jonkman in mei '47, toen oud-minister Meynen zich bereid had ver-
klaard, luitenant-gouverneur-generaal te worden, naar Batavia vertrok-
ken waren met een aan hem gerichte ontslagbrief (die zij weer mee naar
huis hadden genomen); ook had hij meermalen het gevoel gehad en geuit
dat zijn taak hem te zwaar werd (al in oktober '45 had hij aan zijn vriend
Logemann geschreven: 'Ik zal God danken als ik deze betrekking kwijt
kan raken'"), ja zelfs dat hij voor een onmogelijke opgave stond: 'Ik heb
zo 'n gevoel', had hij midden mei '47 aan een vriendin gebiecht,
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