
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

'dat ik mijn krachten verspil aan een onoplosbaar vraagstuk; mijn hersens breek
op een puzzle die niet uitkomt. Holland kan het niet; misschien pas over twintig
jaar. En Indonesië kan het ook niet; misschien zo als wbo het zouden willen,
nooit."

Juist nu in de weken waarin in Nederland het nieuwe kabinet werd
geformeerd, had hij gemeend enig licht te ontwaren. Wel was de Repu-
bliek weerspannig maar Spoor had hem gezegd dat een Tweede Politi-
onele Actie heel wel uitvoerbaar was; de ene deelstaat na de andere werd
opgericht; Indonesische secretarissen van staat stonden aan het hoofd van
vijf departementen; er was een Voorlopige Federale Regering - aan Beel
had hij, toen deze formateur was, bericht dat hij zich er over verheugde
dat het tot dusver gevoerde beleid kon worden voortgezet. 'Ik kan je
mijn bereidheid verzekeren', had hij geschreven, 'om, zo enigszins mo-
gelijk, de rest van mijn taak hier te vervullen in samenwerking met een
kabinet dat onder jouw leiding staar." En nu dat briefje van Sassen! Hij
zou ontslagen worden als ware hij een hulp in de huishouding! Zelfs
geen woord van waardering stond er in.

Als een verbitterd man vloog hij naar Den Haag. Drees deed er zijn
best om hem te apaiseren. Veel succes had dat niet, te minder omdat aan
van Mook bleek dat het nieuwe kabinet inzake het wetsontwerp Bewind-
voering Indonesië in Overgangstijd buiten hem en de Voorlopige Re-
gering om overleg ging plegen met de vertegenwoordigers van de
Bijeenkomst FederaalOverleg (o.m. met de ministers-presidenten van
Oost-Indonesië en West-Java, Anak Agoeng en Poeradiredja) die hèm
midden juli pijnlijk hadden verrast met voorstellen die geheel buiten
hem om waren uitgewerkt en die naar zijn oordeel veel te ver gingen.

Wij vatten het verdere verloop van zaken samen.
Op 18 september '48 brak in de Republiek een communistische revo-

lutie uit (daarover aanstonds meer). Beel was toen van de ryde af als
Gedelegeerde van het Opperbestuur (nog niet als Hoge Vertegenwoor-
diger van de Kroon) in Batavia - van Maak kwam er negen dagen later
weer aan. Meer dan een maand lang was deze er nog als luitenant-
gouverneur-generaal in functie. Op de eerste dag van die maand keerde
Beel naar Den Haag terug waar hij deed weten dat van Maak nu definitief
en op korte termijn moest verdwijnen. Van Maak vroeg zelf ontslag.
Eind oktober werd de wet Bewindvoering Indonesië in Overgangstijd
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