
DE MADIOEN-OPSTAND

wen werden weduwe doordat hun mannen dwangarbeider werden. Nu gaan zij
Indonesië en zijn volk voor altijd aan de Amerikaanse imperialisten verkopen!
Kunnen zulke lieden zeggen dat zij het recht hebben om onze Republiek te
besturen? Soekarno heeft het volk van Indonesië gevraagd te kiezen: Soekarno
of Moesso. Stellig zal het volk antwoorden: 'Moesso - hij heeft altijd het
Indonesische volk gediend!'"

Machteloze kreten! Slechts een minderheid had ooit van Moesso
gehoord - Soekarno kende een ieder. Hij, en hij alleen, was op Java niet
minder dan op Sumatra 'het symbool van het vrijheidsstreven' - door
het niet op te brengen zich van de onberaden Madioen-revolte los te
maken, doemden de PKI en het Volksfront zichzelf tot een vernietigen-
de nederlaag.

De landbouwers kwamen vrijwel nergens in beweging, hier en daar
wèl de georganiseerde arbeiders - in het aardoliedistrict van Tjepoe
sloegen zij twee weken lang de aanvallen van de regeringstroepen af.Wel
liep een deel van de INI (men denke aan de weerstanden die door
Nasoetions reorganisatieplan waren gewekt) naar de rebellie over maar
de acht goed-uitgeruste en zich snel verplaatsende bataljons van de
Siliwangi-divisie wisten groep na groep te omsingelen en uit te schakelen.
Madioen werd op 30 september door Moesso en de zijnen ontruimd.
Hijzelf sneuvelde een maand later in een schermutseling. Ca. tweedui-
zend opstandelingen, door Sjarifoeddin geleid, poogden toen nog naar
een van de door de Nederlanders bezette gebieden door te breken - hij
werd eind november ca. 60 km ten oosten van Semarang gearresteerd en
opgesloten in de gevangenis van Soerakarta, waarin tenslotte meer dan
vijftig leidende figuren van PKI en Volksfront gedetineerd waren. Allen
werden op 20 december '48, daags na het inzetten van de Tweede
Politionele Actie en toen Djokjakarta al in handen der Nederlanders was,
op last van de plaatselijke INI-bevelhebber doodgeschoten, onder hen
Sardjono, Setyadjit en Sjarifoeddin - deze laatste, Christen sinds '41,

stierf met de Bijbel in de hand.
Hoeveel mensenlevens deze mislukte revolutie heeft gevergd, is niet

precies bekend. Over en weer hebben grote moordpartijen plaatsgevon-
den, aan beide zijden zijn vele militairen gesneuveld en ook van de
burgerbevolking zijn zware offers gevergd. Wat aan cijfers beschikbaar
is, doet vermoeden dat het aantal van diegenen die omkwamen, in de
tienduizenden heeft gelopen.

1 A.V., p. 144.
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