
DE MADIOEN-OPSTAND

de hoogste mede uit Indonesiërs bestaande instantie optrad) maar dat, zo
mogelijk, daarmee moest worden gewacht tot van Mook weer in Batavia
terug was; ook had het kabinet gemeend dat eerst aan de Republiek een
aanbod tot hulp en bijstand moest worden gedaan en dat voor een
eventuele bezetting van Djokjakarta en Boekittinggi zijn aparte toestem-
ming nodig zou zijn, tenzij ook deze plaatsen in handen van communis-
ten zouden zijn gevallen. Uitstel dus en beperkingen. Het desbetreffende
telegram was voor Beel een grote teleurstelling èn een grote ergernis.
Bleef de regering bij haar standpunt, dan, zo schreefhij twee dagen later,
22 september, aan Sassen, I

'acht ik mij verplicht, onmiddellijk ontheffing uit mijn functie te vragen. Reeds
is, naar ik vrees, een unieke kans verspeeld, hetgeen ik heel diep betreur ... Alle
adviseurs zijn eenstemmig. Geef toch in deze kritieke fase volmacht om te
handelen, zoals hier geboden lijkt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik van de
gedragslijn, omschreven in gemeld telegram, bitter weinig begrijp ... Het spijt
mij te moeten herhalen dat ik, wordt in deze richting verder gewerkt, mij niet
verantwoord gevoel dit ambt te blijven bekleden en dus gaarne hiervan op de
kortst mogelijke tijd mij ontheven zie.'

Ook Neher, de tweede Gedelegeerde van het Opperbestuur (die
spoedig naar Nederland zou terugkeren), had gebruik willen maken van
de opstand te Madioen maar terwijl voor hem vaststond dat daarvoor
onder alle omstandigheden een machtiging van Den Haag nodig was,
had, zo waarschuwde hij Drees (ook op de zzste"), Beel zich op het
standpunt gesteld dat hij 'desnoods zonder goedkeuring van de regering'
zou kunnen handelen. 'Desnoods' - Beel had het nog niet gedaan. Wij
herinneren er evenwel aan dat hij als premier in augustus '47 zulk een
eigenmachtig optreden van van Mook zou hebben gedekt. Toen hadden
de stemmen in het kabinet gestaakt - nu was er, Beel twijfelde er niet
aan, een meerderheid die hem niet zou laten vallen; van Romme's steun
voelde hij zich zeker.

Op 24 september was van Mook in Batavia terug. Na overleg met Beel,
Neher, Spoor, Pinke en alle overige adviseurs, seinde hy· op de zyste naar
Den Haag" dat de Republiek zodanig was ontwricht dat men 'op korte
termijn' handelend zou moeten optreden.

Vijf dagen later, 30 september, was Madioen weer in handen van
troepen die Soekarno trouw waren gebleven.

I Tekst: a.v., p. 194. 2 Tekst: a.v.,p. 195. 'Tekst: a.v.
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