‘TJDVERLIES, VOND BEEL’

en vermoedelijk ook Groot-Brittanni& zouden daaraan medewerking
verlenen. Maar er was, had van Kleffens geschreven,

‘nog een ander aspect dat ... onze volle aandacht vereist. Ik kan mij niet
voorstellen dat de Nederlands-Indonesische Unie ooit een succes zou kunnen
zijn, indien deze op iets anders zou berusten dan op vrijwillige aanvaarding ook
door de samenstellende delen van Indonesié. Hoe zullen wij ooit de vereiste
sfeer van vertrouwen verkrijgen indien wij opnieuw tot geweld overgaan tegen
een van de deelstaten, en dan nog wel tegen de belangrijkste deelstaat!!’

De betekenis van die ene factor: de Verenigde Staten, werd erkend
doordat Stikker, de nieuwe minister van buitenlandse zaken, in kennis
gesteld van de voor de Republiek gunstige denkbeelden welke Cochran
(de Amerikaanse voorzitter van de Commissie van Goede Diensten) had
ontwikkeld, naar Washington vloog om er te waarschuwen tegen de
communistische dreiging in Zuidoost-Azié. Marshall ontkende die drei-
ging niet maar zei, wijzend op de actie van de Republiek tegen de
Madioen-opstand, dat hij juist daarom het kabinet-Hatta wilde steunen.
Dus besloot Stikker (tot ergernis van zijn eigen VVD-achterban en van
Beel) zelf met Hatta te gaan spreken — dat contact leverde niet méér op
dan nieuwe voorstellen over de inrichting van een Federale Interim-
Regering waarin ook de Republiek een plaats zou krijgen. Tijdverlies,
vonden Spoor en Pinke en velen met hen. Tijdverlies, vond ook Beel.
Maar tot zijn irritatie besloot het kabinet-Drees/van Schaik, het contact
met Hatta voort te zetten — nu reisden Stikker én Sassen naar Batavia om
in het niet ver van Djokjakarta gelegen bergoord Kalioerang opnieuw
met Hatta te spreken. Wéér geen akkoord — maar het optreden van de
Republikeinse guerrillastrijders in de bezette gebieden werd steeds dries-
ter, er deden zich (zoals eerder vermeld) ca. 250 bestandsschendingen per
week voor en een groot aantal Nederlandse hoofdambtenaren in de
deelstaten had Beel doen weten dat de situatie in staat na staat steeds
verder zou afglijden als de Republiek niet werd uitgeschakeld.

Kort na Stikker en Sassen nu waren vijf van de Negenmannen in
Batavia aangekomen: Romme, van der Goes van Naters, Tilanus, Mey-
erink en Korthals. Van die vijf was van der Goes van Naters de enige die
geaarzeld had of hij zich achter een Tweede Politionele Actie kon scharen
— hij werd er tijdens zijn verblijf in Batavia voor gewonnen. Van groter
belang was evenwel dat Romme, nu al voor de derde maal in Batavia,
de gelegenheid te baat nam om op 2 december met Beel nauwkeurige
afspraken te maken voor het geval minister-president Drees en de vier
PvdA-ministers, en eventueel ook enkele van de KVP-ministers, tot die
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