
DJOKJAKARTA, 19 DECEMBER 1948

Chef-staf Nasoetion had heel Java daartoe verdeeld in gebieden die hij
met een term, aan zijn Duitse militaire studieboeken ontleend, als' Wehr-
kreise' had aangeduid. In elk van die gebieden was een bevelhebber
aangewezen voor de coördinatie der guerrilla-aeries. De vernieling van
voor Nederland belangrijke objecten was voorbereid.

Zodra nu bericht kwam van de luchtlanding, riep Soekarno in zijn
dicht bij de kraton (het paleis van de Sultan) gelegen presidentieel verblijf
het kabinet, Soedirman, Nasoetion en de chef van de luchtmachtstaf
bijeen. Minister-president Hatta was no~ in Kalioerang - de Sultan haalde
hem met zijn auto op. Soedirman die ernstig verzwakt was, werd door
Soekarno naar huis gezonden en Nasoetion verliet de vergadering om
de verdediging van Djokjakarta te inspecteren. Voor alle ministers alsook
voor anderen die naar het presidentieel verblijf waren gesneld, onder wie
Sjahrir, Ki Hadjar Dewantoro (de grote voorman van het Taman Sisu/o-
onderwijs) en mr. Mohammed Roem, die een tijdlang had gefungeerd
als voorzitter van de Republikeinse delegatie bij de onder toezicht van
de Commissie van Goede Diensten gehouden besprekingen, stond vast
dat de strijd moest worden voortgezet, maar het plan om Djokjakarta te
verlaten werd op voorstel van Soekarno opgegeven - werd een evacuatie
geïmproviseerd, dan zou men van dessa tot dessa moeten trekken en
uiteindelijk toch gevangen worden genomen; beter leek het, zich ter
plaatse zo waardig mogelijk over te geven en zich te laten arresteren. Als
het een arrestatie werd! Het werd mogelijk geacht dat de Nederlandse
troepen het gehele gezelschap onmiddellijk zouden fusilleren - welnu,
dan zou men als martelaar voor Indonesië's vrijheid sterven. Hatta on-
dertekende haastig een instructie dat de Republikeinse troepen, wat ook
met hun regering zou gebeuren, in actie moesten blijven. Dat bevel was
eigenlijk overbodig: toen Hatta zijn handtekening zette, hadden stafof-
ficieren aan Soedirmans ziekbed (enkele uren later zou deze in een
draagstoel Djokjakarta verlaten) al besloten dat de guerrilla onmiddellijk
zou worden ingezet. Het kabinet nam nog een besluit: in Boekittinggi
op Sumatra bevond zich de minister van financiën - hij kreeg per
radiotelegram de opdracht om er een noodregering te vormen. Tenslotte
werd ook nog zulk een telegram verzonden aan de Republikeinse am-
bassadeur te New Delhi waarin deze verzocht werd, onmiddellijk contact
op te nemen met de noodregering en een beroep te doen op India's
minister-president Nehroe.

Van de Siliwangi-divisie bevond zich die ochtend slechts een gedeelte
in Djokjakarta- het was te zwak om de twee Nederlandse colonnes lange
tijd tegen te houden. In het begin van de middag bereikte de Nederlandse


