DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIE

gebied van Padang afkomstige brigade — van die brigade trok een colonne
naar het noordoosten om in Pakanbaroe contact op te nemen met een
andere eenheid die bij Bengkalis aan land was gezet. Voorts werden de
luchtlandingstroepen die op de 19de bij Djokjakarta waren geland, tien
dagen later ingezet om samen met eenheden die de Djambi-rivier
opvoeren, Djambi (belangrijk wegens de in de nabijheid gelegen aard-
olie-wingebieden) te veroveren. Tenslotte werden nog troepen aan land
gezet bij Benkoelen, in Telokbetoeng (op Sumatra’s zuidpunt) en bij
Tembilahan, tegenover de Riouw-archipel.

De Nederlandse verliezen waren gering: had de Eerste Politionele
Actie de levens van honderdnegen-en-zestig Nederlandse militairen
gevergd, tijdens de Tweede sneuvelden er honderddertien.

Wie alleen op dat lage verliescijfer afging, kon menen dat er een groot
succes was geboekt. In werkelijkheid hadden de Nederlandse troepen
slechts steden en grotere plaatsen in handen en waren de Republikeinse
troepen allerminst uitgeschakeld.

Hoe lag het op politiek gebied?

De enige vooraanstaande Indonesiérs die zich achter de Tweede Po-
litionele Actie schaarden, waren de vijf secretarissen van staat van de
Voorlopige Federale Regering en de staatshoofden van Oost-Sumatra en
West-Borneo: Mansoer en Sultan Hamid II, maar de voltallige kabinetten
van Qost-Indonesié en van West-Java dienden bij wijze van protest hun
ontslag in en de Sultan van Djokjakarta liet geen van de vier boodschap~
pers die Beel successievelijk naar hem toe stuurde, tot de kraton toe.

Dit alles betekende dat het kabinet-Drees/van Schaik dat inmiddels
de wet Bewindvoering Indonesié in Overgangstijd had afgekondigd, en
Beel geen basis meer hadden om de louter op papier ingestelde Federale
Interim-Regering te bemannen.

De Nederlandse conceptie lag in duigen.

Ook ten aanzien van de internationale reacties waren de Nederlandse
verwachtingen gelogenstraft.

Op zondag de 19de was de Tweede Politionele Actie ingezet — op de
vrijdag daarvoor was de Veiligheidsraad, die toen in Parijs vergaderde,
op reces gegaan. Het kabinet en Beel hadden gehoopt dat de raad, kwam
hij in het nieuwe jaar weer bijeen, zich (zij het mokkend, schreven wij
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