
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

*
Toen de Veiligheidsraad op 6 januari weer bijeenkwam, geschiedde dat
in een nieuwe samenstelling: België, Colombia en Syrië waren vervan-
gen door Noorwegen, Cuba en Egypte. Een nadeel voor Nederland! De
Belgische regering had de Nederlandse gesteund maar van de socialisti-
sche regering van Noorwegen was dat niet te verwachten, evenmin
trouwens van die van Egypte dat de Republiek de jure had erkend. Nog
een tweede nadeel had zich voorgedaan: omstreeks de jaarwisseling
hadden op voorstel van India de regeringen van India, Birma, Pakistan,
Saoedi-Arabië en Irak besloten dat toestellen van de KLM niet langer op
vliegvelden in die staten mochten landen en dat de havens gesloten
werden voor Nederlandse schepen. Wel slaagde Nederland er met Britse
hulp spoedig in om elders rechten te krijgen voor het uitvoeren van de
onontbeerlijke tussenlandingen 1,maar dit politieke signaal was duidelijk:
de eerste sanctie-maatregel was getroffen. Er kwamen trouwens nog een
tweede en een derde: om Nederland niet al te zeer tegen de haren te
strijken (de Navo was in voorbereiding) hield Washington de opschor-
ting van de aan Nederland te verlenen Marshall-hulp in reserve maar de
op dat moment voor het Indische gouvernement nog resterende hulp:
bijna 80 mln dollar, werd wèl opgeschort en voorts werd de uitvoer van
Amerikaanse wapens naar Indonesië verboden.

Op 7 januari kwam in de Veiligheidsraad de Indonesische kwestie
opnieuwaan de orde. Van Roijen deelde er mee dat de vijandelijkheden
op Java en Sumatra waren gestaakt, dat alle Republikeinse leiders in
Djokjakarta in vrijheid waren gesteld (dat gold alleen voor diegenen die
beloofd hadden, zich van politieke activiteit te zullen onthouden!), dat
nog slechts Soekarno, Hatta, Agoes Salim en Sjahrir geïnterneerd waren,
allen op Banka, waar zij evenwel, aldus van Roijen, vrijheid van beweging
hadden, en dat Nederland toewerkte op de vorming van een Federale
Interim-Regering, het houden van verkiezingen en de overdracht van de
soevereiniteit. Het maakte allemaal bitter weinig indruk. Het was het
hoofd van de Amerikaanse delegatie die op 12 januari in de Veiligheids-
raad betoogde dat Nederland de Republikeinse regering in Djokjakarta
in haar functie moest herstellen, dat de Nederlandse troepen geleidelijk

I Op de nieuwe route (die minder frequent kon worden gebruikt) werden de van
Nederland uit laatste tussenlandingen uitgevoerd in Aden (of in Khartoem) en op
Mauritius, beide Brits bezit - het traject Mauritius-Batavia v.v. was gevaarlijk lang.
Ongelukken kwamen evenwel niet voor.


