
'VERSCHRIKKELIJKE ONTAARDING' OP SUMATRA

nen en dat de aanwezige Recomba's als Territoriale Bestuursadviseurs
louter adviezen zouden verstrekken. Nu, op Sumatra hadden de com-
mandanten (veelal Knil-officieren) aan die adviezen geen enkele behoef-
te. Troffen zij in de bezette streken namen aan als 'Merdeka-hotel',
'Soekarno-weg' of 'Merdeka-weg', dan moesten deze onmiddellijk ge-
wijzigd worden; verder werden Republikeinse vrijheidsmonumenten
opgeruimd en Indonesische plaatsnamen door Nederlandse vervangen
- zo ging Boekittinggi weer 'Fort de Kock' heten. 'Door dergelijke
daden', aldus de vroegere Recomba van de Velde (sinds begin '49 Beels
adviseur voor Sumatra, later algemeen adviseur) 'is ontstellend veel
kwaad gedaan en wantrouwen gezaaid, ook waar een begin van vertrou-
wen mogelijk ware geweest."

De INI-eenheden hadden zich uit de grotere plaatsen teruggetrokken.
Hun commandant kwam spoedig, nl. eind januari '49, weer in radiover-
binding met de legerleiding op Java: een belangrijke verbinding, want
van Sumatra uit konden via Rangoon, waar de regering van Birma een
legerzender ter beschikking had gesteld, berichten gewisseld worden met
de Indonesische ambassade in New Delhi.' Die legerleiding kreeg trou-
wens meer radioverbindingen met Sumatra: er kwam een zender in
Atjeh, nl. in Koetaradja - er kwamen voorts geheime zenders in Ben-
koelen, in Pakanbaroe, in Djambi en vlak bij Telokbetoeng. Via die
verbindingen werd instructie gegeven om het Nederlands militair be-
stuur zoveel mogelijk in het nauw te brengen. Aldus geschiedde. Een
groot aantal met Nederland samenwerkende Indonesiërs werd geliqui-
deerd of anderszins bestraft, woningen en fabrieken gingen in vlammen
op - ook maakten roversbenden van de situatie gebruik om hun slag te
slaan. Er ontstond, aldus weer van de Velde, 'een terreur die eerst na onze
ingreep werkelijk met die naam moet worden bestempeld, een ver-
schroeide aarde-systeem zonder enige rem en een verschrikkelijke ont-
aarding in de vorm van ontvoering, verminking, moord en brandstich-
ting.?

Misschien evenwel wordt Nederlands zwakke positie het treffendst
geïllustreerd door het feit dat de Republikeinse noodregering, die op 19
december '48 was ingesteld, ongehinderd haar werk kon voortzetten.
Zeker, zij moest Boekittinggi verlaten maar zij vestigde zich niet eens zo
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