DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIE

grondig voorbereid maar ging men dan tot de aanval over, dan was de
tijdig gewaarschuwde tegenstander spoorloos verdwenen.

Van Doorn en Hendrix citeren een door hen als typerend beschouwd
verslag van een actie, uitgevoerd tegen het kampong-complex Metesih,
ca. 30 km ten oosten van Soerakarta, welk complex op s km afstand van
Karangpandan lag waar zich een Nederlands bivak bevond. Metesih was,
men wist het, een concentratiepunt van guerrillastrijders. Het complex
lag temidden van sawahs — er was, toen tot de aanval was besloten,
luchtsteun aangevraagd. Wij citeren:

‘Toen wij tegen dagaanbreken in het gezicht van Metesih kwamen, gierden
even later vier Mustang-jagers over ons hoofd, die prompt de tegenover ons
liggende kampong-rand begonnen te bombarderen en mitrailleren. Kort na het in
actie komen van onze luchtmacht staken wij het gevaarlijke vlakke sawah-terrein:
over, dat ons van Metesih scheidde. Met gele lappen maakten wij ons aan de
piloten bekend om door hen niet bestookt te worden. De jagers verlegden hierop
hun vuur naar de achterzijde van de kampong, en schoten op alles, wat er aan die
kant uitvluchtte ... Waar was echter de vijand? Wij zagen en hoorden niets.
Slechts enkele vrouwen, kinderen en ouden van dagen kropen voor ons weg.

We bereikten het centrum van de kampong, een pleintje . .. We zuiverden de
kampong, vernietigden enkele markassen!, maakten gevangenen en slachtoffers
onder viuchtenden. We vonden weggeworpen uitrustingstukken . .. Maar onze
jagers hadden geen slachtoffers gemaakt. We zagen geen militairen en vonden
geen wapens. Onverrichterzake werd de terugtocht aanvaard. Vanzelfsprekend
was voorzichtigheid weer geboden, vooral bij het oversteken van de gevaarlijke
sawah-strook. We hadden nauwelijks allen de ‘overkant’ bereikt, of het vuur werd
op ons geopend uit de zojuist gezuiverde kampong. Zelfs begon een mitrailleur
te ratelen. Het was wonderbaarlijk, maar spijtig. De actie had nauwelijks iets
uitgehaald. De enigste zure grap, die we konden bedenken, was om de sectie
mortieren, die halverwege Karangpandan was opgesteld, opdracht te geven een
dozijn bommen op Metesih af te vuren.’?

‘Dergelijke acties’, voegen van Doorn en Hendrix hieraan toe, ‘zijn er
honderden geweest. Zij bewezen voor wie het nog niet wist, dat het
‘conventionele’ militaire antwoord op de Indonesische strijdwijze on-
toereikend was en dat ook de opsplitsing in kleine eenheden en het
onafgebroken patrouilleren niet voldoende bleken.’?

De weer op gang gebrachte ondernemingen, afgelegen militaire pos-
ten, maar vooral de verbindingen (de telefoonlijnen en de spoor- en

' militaire kwartieren 2 Aangehaald in van Doorn en Hendrix, p. 209-10. > Awv,
p. 210.
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