
MOEILIJKE POSITIE DER NEDERLANDSE MILITAIREN

verkeerswegen met hun talrijke bruggen) waren een voornaam doelwit
van de guerrillastrijders, die bij het aanleggen van versperringen vaak de
vrijwillig of onder dwang verleende hulp ontvingen van de landbou-
wende bevolking. Voor elk weg- of spoorweggedeelte was er een peloton
van de TNI dat zorg droeg voor de nodige vernielingen. 'Een [Neder-
landse] compagnie genie in Oost-Java rekende uit', aldus van Doorn en
Hendrix, 'dat men in de negen maanden van en na de Tweede Politionele
Actie' (dus van 19 december '48 tot 19 september '49) '50000 bomen had
geruimd, 400 tankvallen gedicht, 20000 kubieke meter grond verzet en
240 reparaties aan 145 bruggen verricht. Er waren drie bruggen bij die
resp. veertien, vijftien en achttien maal hersteld moesten worden. De
laatstgenoemde prestatie werd overtroffen in Midden-Java, waar één
brug vier-en-twintig maal gerepareerd moest worden."

Het gevolg van al die verkeersstoornissen was dat de Nederlandse
militairen steeds langer op hun bevoorrading moesten wachten - soms
was alleen bevoorrading door de lucht mogelijk. 'Ons kamp', aldus het
rapport van een compagnie in de buurt van Djokjakarta,

'is in twaalf dagen niet door convooien te bereiken. Het ontbreken van fourage
noopt ons tot het buitmaken van kippen en geiten en later van een karbouw. Een
serie nachtaanvallen eist de zo noodzakelijke nachtrust op ... Door inspanning
en vermoeienis is een deel van ons, hetzij geestelijk, hetzij lichamelijk, niet meer
in staat de zware patrouilles te lopen. Velen zijn afgevoerd naar Djokja of
Semarang, waar zij onder medische behandeling staan."

Wegtrajecten waren er die in één nacht op vijftien plaatsen werden
onderbroken v- werd 's nachts over die wegen gepatrouilleerd, dan
werden vaak verliezen geleden. Convooien kregen na enige tijd een
radiowagen, een ámbulance en, als ze er waren, pantserwagens mee
- steun in de lucht kon maar zelden worden gegeven. Trouwens: die
luchtsteun zou niet geholpen hebben tegen de landmijnen waarover,
gelijk vermeld, de guerrilla-eenheden in ruime mate de beschikking
hadden. 'Er waren tijden', aldus een rapport uit Oost-Java, 'dat ieder
groepje soldaten dat voor dergelijke convooien op stap ging, nagenoeg
met zekerheid wist dat een van hen die dag nog wel op een mijn zou
lopen."

Op al die moeilijkheden werd verschillend gereageerd. Eenheden die
oorlogservaring hadden opgedaan (de troepen van de Zeven december-,
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