
HET BELEID VAN SOEKARNO EN HATTA

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan de orde zou worden
gesteld met als mogelijkheid dat tot algemene sancties tegen Nederland
zou worden besloten; dat deze, in welke vorm ook afgekondigd, een
ramp zouden zijn voor het land, was zonneklaar. En wat zou het winnen?
Misschien enig zelfrespect maar de afloop van het conflict zou er niet
door gewijzigd worden.

Zo penibel nu als Nederlands positie was, zo gunstig waren de voor-
uitzichten die Soekarno en Hatta mochten koesteren. Zij waren nu samen:
Soekarno en Agoes Salim waren begin februari van het Tobameer naar
Banka overgebracht (Soekarno was er door de bevolking van het eiland
als een triomfator ontvangen") en hadden er met diegenen die er eerder
geïnterneerd waren, een goede behuizing gekregen - zij zagen het
einddoel dat zij zich gesteld hadden: een de gehele archipelomvattende
Republiek Indonesië, gestadig naderbij komen. Zij hadden er geen be-
zwaar tegen om bepaalde banden met Nederland te bestendigen - met
name Hatta, econoom van opleiding, besefte dat Nederlands kennis,
ervaring, reputatie en relaties op economisch gebied nodig waren om de
afzet van Indonesische producten op de wereldmarkt te waarborgen,
anders gezegd: aan de grote ondernemingen die door het Nederlandse
kapitaal in de archipel waren opgebouwd, zou niet getornd worden; dat
was óók wenselijk om de sympathie van de Amerikanen niet te verspelen.
Wenste Nederland vast te houden aan de (in het akkoord van Linggadjati
alovereengekomen) Nederlands-Indonesische Unie, dan zouden Soe-
karno en Hatta zich tegen de oprichting daarvan niet verzetten, met dien
verstande dat aan die Unie niet méér bevoegdheden zouden worden
overgedragen dan de Republiek wenste: weinige dus. Van de 'zware'
Unie die Romme en mèt hem in december '46 een Kamermeerderheid
had gewenst, zou geen sprake zijn. Wenste Nederland dat zijn koningin
hoofd van de Unie werd? Soekarno en Hatta voelden heel wel aan dat

I Toen de Catalina-vliegboot die van het Tobameer kwam, in het kuststadje Pangkal
Pinang de oever naderde, stonden de Indonesiërs tot aan de knieën in het water. Een
motorboot bracht Soekarno en Salim naar de wal. 'Soekarno', zo vernam een Neder-
lander korte tijd later in Batavia, 'werd door het publiek van de boot getild en op de
schouders naar de wachtende auto gedragen. De auto werd vervolgens dwars door de
stad door het publiek opgeduwd, Soekarno op de motorkap gezeten. Het hele stadje
was uitgelopen en de hele weg schreeuwde het 'Merdeka, Merdekal' ' In Muntok was
de villa waar Soekarno en Hatta en de anderen verbleven, omringd 'door een
duizendkoppige menigte die, als er maar een hoofd langs een der vensters bewoog,
luid spreekkoorde: 'Merdeka, Merdeka!" (brief, 12-13 febr. 1949 van J. de Graaff jr. aan
M. van der Goes van Naters, weergegeven in R. A. Gase: 'Indonesia Merdeka. 1949').
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