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van Banka terug met de mededeling dat zij aan geen enkele opzet
medewerking zouden verlenen, als niet eerst de Republikeinse regering
in Djokjakarta was hersteld.

Daarmee stond Nederland met lege handen.
Romme kwam met een vierde plan: overdracht van de soevereiniteit,

niet aan de 'Republiek der Verenigde Staten van Indonesië' maar aan alle
deelstaten afzonderlijk - hier had niemand een goed woord voor over.

In maart kwam de Veiligheidsraad opnieuw bijeen, geïrriteerd wegens
het feit dat Nederland op de resolutie van 28 januari slechts had geant-
woord met een voorstel (het derde plan plus het 'gedogen' van de United
Nations Commission) dat dwars tegen de opzet inging welke deze com-
missie diende te verwezenlijken. Sancties dus? Neen - de Verenigde
Staten en anderen verzetten zich er tegen. Er werd een voorstel van
Canada aanvaard dat nu eerst met bijstand van de United Nations Com-
mission direct overleg diende plaats te vinden tussen Nederland enerzijds
en Soekarno en Hatta anderzijds.

De omzwaai van de deelstaten betekende dat die twee naar Djokjakarta
zouden moeten terugkeren. Als 'regering', d.w.z. als uitoefenaars van het
gezag in een bepaald gebied? Neen, zei Beel: die terugkeer moest een
louter symbolisch karakter dragen - Soekarno en Hatta zouden hoogstens
als particulieren kunnen worden toegelaten tot de onder Nederlands
militair gezag staande residentie Djokjakarta.

Van Maarseveen was het toen die, tegen de aanvankelijke oppositie
van Drees in, het kabinet wist te winnen voor het denkbeeld dat aan
Soekarno en Hatta het gezag in de residentie Djokjakarta zou worden
overgedragen maar dat zij daar hunnerzijds een concessie voor moesten
doen: zij moesten een staakt-het-vuren gelasten.

Met dit alles waren twee basis-elementen uit de resolutie van de
Veiligheidsraad aanvaard: de inschakeling van de United Nations Commis-
sion en het herstel, in Djokjakarta, van de regering van de Republiek.

Hiermee was een grondslag gelegd om met Soekarno en Hatta tot
overeenstemming te komen - het overleg waarop de Veiligheidsraad had
aangedrongen, kon dus beginnen. Er werden een Nederlandse en, door
Soekarno en Hatta, een Republikeinse delegatie benoemd - voorzitter
van de Nederlandse werd van Roijen, van de Republikeinse mr. Moham-
med Roem.

Hoe vaak van Roijen ook voor de Veiligheidsraad standpunten had
moeten verdedigen die door de Raad waren afgewezen, hij had als
persoon de achting van de Raad behouden. Hij was nooit in Indonesië
geweest - zijn ogen gingen er open voor de werkelijkheid. 'Ik had', zei
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