
BEEL NEEMT ONTSLAG

Voor Beel was dit kabinetsbesluit de druppel die de emmer deed
overlopen: hij diende zijn ontslag in. 'Ik kan niet blijven', schreefhij aan
zijn familie,

'uit hoofde van mijn verleden in Indonesië, waarin ik getracht heb eerlijk als
Nederlander een woord te doen zijn een woord en een belofte een belofte. Ik
heb daarenboven geen geloof in de nieuwe politiek. .. Ik kan niet langer mij
beschikbaar stellen voor een kabinet dat ... geen enkele lijn volgt ... Geloof in
elk geval te hebben laten zien dat hier op deze post een katholiek het aan kan en
zich weet te handhaven ... Ik kan geen krullenjongen zijn van een zigzagkabinet.' 1

Diep gegriefd waren mèt Beel vooralook de Nederlandse militairen.
Dat zij, terwijl daar voor hen geen evidente noodzaak voor was, Djok-
jakarta zouden moeten ontruimen en prijs geven aan de tegenstander die
week in, week uit slachtoffers maakte in hun rijen, was hun een onver-
dragelijke gedachte - Spoor, op wie van tal van kanten pressie werd
uitgeoefend om aan deze 'zigzagregering' gehoorzaamheid te weigeren,
was diep terneergeslagen omdat van Roijen niet naar hem had willen
luisteren en omdat nu een resultaat uit de bus kwam dat, zo zag hij het,
alle offers die zijn militairen hadden gebracht, zinloos maakte. 'Ik wil je
wel bekennen', schreefhij op 10mei aan zijn wegens een overlijdensgeval
in Nederland vertoevende echtgenote,

'dat ik er kapot van ben geweest en er nog niet bovenuit ben gegroeid. Het gevecht
met jezelf, de boel erbij neer te smijten en aan de andere kant de mogelijkheid,
de chaos af te dammen, mijn soldaten eruit te halen, niet te deserteren van hen,
die niet weg kunnen ... Het hele gedoe is walgelijk, een ander woord kan ik er
niet voor vinden ... Wàt een maatschappij en wàt een Ieven.?

Vier dagen later:

'Het kostte mij een half uur om intellectueel te zien, wat mijn taak is en welke
weg ik moet gaan. Het kostte mij echter een halve week voordat ik de spirit kon
opbrengen en vrede in mijzelf kon vinden om ook inderdaad die weg te gaan.
Ik kan en mag onder deze omstandigheden niet deserteren.'

Generaal voelde hij zich van 'een politiek verslagen Ieger'.' Bittere
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