
SOEKARNO EN HATTA TERUG IN DJOKJAKARTA

stelde Romme in zijn fractie opnieuw voor, het kabinet ten val te brengen.
Beel, in Nederland teruggekeerd, steunde hem maar de betogen van van
Maarseveen en van partijvoorzitter Andriessen, die beiden aan het beraad
deelnamen, droegen er toe bij dat Romme zijn fractie niet meekreeg.'

Het Nederlandse kabinet kon voortgaan op de ingeslagen weg.
Nu rezen er evenwel moeilijkheden in het andere kamp: opperbevel-

hebber Soedirman weigerde het op grondslag van de van RoijenjRoem-
overeenkomst getroffen nadere akkoord te aanvaarden - zijn standpunt
was dat de guerrilla moest worden voortgezet tot de overdracht van de
soevereiniteit een feit was. Talrijke guerrillastrijders dachtten er net zo
over. Geen gering probleem voor Soekarno en Hatta! Soedirman was een
legendarische figuur geworden - zijn medewerking was essentieel. Be-
sloten werd hem te doen bezoeken door de Sultan van Djokjakarta.
Inderdaad, deze slaagde er in, de opperbevelhebber die, geïsoleerd als hij
was, de internationale verhoudingen niet goed had kunnen volgen, ervan
te overtuigen dat hij vertrouwen kon hebben in het beleid van Soekarno
en Hatta.

De Nederlandse troepen ontruimden de residentie Djokjakarta, voor-
afgegaan door ca. veertigduizend Chinezen en ca. twintigduizend Indo-
nesiërs (in totaal 15 tot 20 % der bevolking) die bevreesd waren voor
ernstige ongeregeldheden en voor wraakacties van de zijde der guerril-
lastrijders. De Sultan werd belast met de gezagsuitoefening - dat gezag
droeg hij weer over, toen Soekarno en Hatta op 7 juli onder luide
toejuichingen in Djokjakarta arriveerden. Maar extatischer nog was het
welkom dat drie dagen later aan Soedirman werd bereid, toen deze,
gekleed in zijn verschoten legerjas, de stad binnenreed."

Vervolgens gingen Soekarno en Hatta er zorg voor dragen dat er

1 Hij overwoog af te treden maar liet dat na en ging zich nu, zonder succes overigens,
moeite geven om van Sumatra een van Java losstaande federatie te maken. 2 Korte
tijd later ging Soedirman, vermoedelijk onder invloed van velen van zijn troepen-
commandanten, zich toch weer op het standpunt stellen dat de weg van de diplomatie
te riskant was. Hij deed daarvan mededeling aan Soekarno en dat leidde tot een
bespreking waar, aldus Nasoetion, ieder in tranen was - de eendracht tussen de
politieke en de militaire leiding van de Republiek lag in scherven. Soekarno zei toen
dat hij zich, als Soedirman voet bij stuk hield, als president zou terugtrekken - het
gevolg van deze mededeling was dat Soedirman na een nacht aarzelen zijn verzet
tegen een reële wapenstilstand en het voortzetten van besprekingen opgaf.

Gesloopt door de tbc waar hij al zo lang aan leed en die hij op zijn zwerftocht na
de Tweede Politionele Actie had moeten verwaarlozen, overleed de opperbevelhebber
in januari' 50.
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