
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

oorlogsvrijwilligers in het Depot Speciale Troepen opnam; het Depot
was onderdeel van het Knil.

Zodra hij nu wist wat op Zuid-Celebes van hem werd verwacht, zond
Westerling twintig van zijn lagere Indonesische militairen naar Makassar
om in inheemse kledij de kampongs in te gaan en een denkbeeld te krijgen
van de wijze waarop de Tris en de losse verzetsgroepen daar de aan hen
verleende hulp hadden georganiseerd. Zelfkwam hij, spoedig tot kapitein
bevorderd, op 6 december met ruim honderdtien man van het Depot
Speciale Troepen in Makassar aan. Hij verzamelde er de gegevens van de
Politieke en de Militaire Inlichtingen-Dienst en zette de contra-terreur
in met vier volgens zijn eigen denkbeelden uitgevoerde acties in de buurt
van Makassar. Die acties begonnen telkens aldus dat de gehele kampong-
bevolking: mannen, vrouwen en kinderen, werd verzameld. Van de
vierde actie, die op 17 december plaatsvond, legde een Javaanse makelaar
die in de betrokken kampong woonde, het volgende beeld vast':

'Nadat wij drie uren in de zon hadden gestaan, begon het te regenen, wat wel
een uur duurde. Toen gaf de Turk bevel aan een van de aanwezigen om aan te
wijzen, wie opstandelingen waren, maar de man zei dat hij het niet wist. De Turk
zei hem dat hij doodgeschoten zou worden. Hij begon tien personen aan te
wijzen, die doodgeschoten zouden worden, als de aangewezen persoon volhield
niet te weten, wie de opstandelingen waren. Niemand durfde wat te zeggen,
niemand durfde zelfs om te kijken. De aangewezen persoon wist uit angst niet
wat hij moest doen, hij werd door een Ambonnese soldaat voor ons geleid, uit
angst wees hij maar de eerste de beste personen aan, die allen werden doodge-
schoten. Ongeveer tien in getal. De eerste tien personen werden door de Turk
losgelaten. Dit herhaalde zich drie keer, zodat er ongeveer dertig mensen gedood
werden. Eén van die mensen, die moest aanwijzen, weigerde. Hij kreeg een schot,
stierf echter niet. Toen werd hem gevraagd of hij naar het ziekenhuis wilde gaan
of personen aanwijzen. Toen zei hij, dat hij liever naar het ziekenhuis wilde gaan.
Toen de Turk het aldus gelastte, werd hij van achter neergeschoten. Een andere
persoon protesteerde en zonder vorm van proces werd ook hij neergeschoten.
Alle aangewezen personen moesten de lijken opnemen en naar een plaats bren-
gen, niet ver waarvandaan soldaten op hen schoten. Hoewel deze personen reeds
dood waren, bleven de soldaten toch doorschieten, totdat zij een bevel kregen
om op te houden. Hierna moest een hadji, een geestelijke van onze kampong, een
gebed opzeggen en de Turk bedanken. Hierna werd de mensen gelast om naar
huis te gaan.'

Misschien waren er onder de aangewezenen wel personen die hulp
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