
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

de Tweede Kamer. Toen Paul de Groot hem er uitdagend op wees dat
nu eens niet in een links orgaan maar in het katholieke weekblad De Linie
een voor de Nederlandse troepen zeer bezwarend artikel was verschenen,
antwoordde Romme dat hij de Tweede Politionele Actie als politiek
gerechtvaardigd beschouwde, ook wanneer zij, zoals nu gebleken was,
'noodwendig ook kwade gevolgen' had gehad.'

Zo dachten veruit de meeste parlementariërs er over. Zo ook de kerken:
geen enkele van de eerder door ons genoemde publikaties leidde er toe
dat zij op welke wijze ook in het publiek hun stem verhieven - kennelijk
was hun opinie dat alles moest worden nagelaten dat door de in Indië
ingezette troepen zou worden beschouwd als een dolkstoot in de rug.

Na de overdracht van de soevereiniteit was er in de jaren' SO en het
begin van de jaren '60 maar één exces dat af en toe de aandacht trok: de
Zuid-Celebes-affaire - deze werd dan steeds (en ten onrechte) louter en
alleen met Westerling in verband gebracht.

*

Wij beschreven in hoofdstuk 1 hoe het politiek-culturele klimaat in
Nederland zich later in de jaren '60 wijzigde. Een jongere generatie ging
zich kritisch opstellen jegens het beleid van alle autoriteiten; dat sloot
diegenen in die tijdens de bezetting in welk verband ook gezag hadden
uitgeoefend maar ook hen die leiding hadden gegeven in de eerste
naoorlogse jaren. De misdaad van de Jodenvervolging werd nationaal en
internationaalopnieuwaan de orde gesteld en er rees meer en meer verzet
tegen de methoden welke de Verenigde Staten onder president Lyndon
Johnson bij de oorlogvoering in Vietnam toepasten; 'Johnson oorlogs-
misdadiger', 'Johnson moordenaar' - dat waren de leuzen waarmee in
Amsterdam en elders werd gedemonstreerd.

In december '68 nu, d.w.z. kort nadat in Nederland de nieuwe proces-
sen tegen oorlogsmisdadigers als Harster in het centrum van de aandacht
hadden gestaan, publiceerde De Volkskrant een interview met de Amster-
damse psycholoog-fysioloog dr. J. E.Hueting, waarin deze een beeld gaf
van de excessen, waarbij hij als militair persoonlijk in Indië aanwezig was
geweest - wel te verstaan: hij sprak niet van 'excessen' maar van 'oor-
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