
'EXCES' OF 'OORLOGSMISDRIJF'?

*

Rest dan de vraag of naast de term 'exces' de term 'oorlogsmisdrijf' op
zijn plaats is.

Sommigen menen van niet, zulks wegens formeel juridische bezwa-
ren: er was in volkenrechtelijke zin geen 'oorlog' tussen Nederland en
de Republiek Indonesië, in de amnestie-ordonnantie was omtrent de
meeste excessen bepaald dat zij niet golden als strafbare feiten die, als zij
in een normale oorlog waren voorgevallen, als oorlogsmisdrijf moesten
worden beschouwd, en het Nederlandse militaire strafrecht kent de term
'oorlogsmisdrijf' niet.

Die formeel-juridische bezwaren hebben geldigheid gehad voor de
autoriteiten die na afloop van de grote worsteling met de vraag gecon-
fronteerd werden of bepaalde excessen alsnog vervolgd moesten worden,
maar zij spreken ons als historicus niet aan. Er bestaat nu eenmaal een
algemeen begrip oorlogsmisdrijf in de zin van: daden, in een oorlogssi-
tuatie gepleegd, die in strijd zijn met de algemene menselijkheid, en dat
algemene begrip kan, menen wij, niet zomaar terzijde worden geschoven.

Anderen zijn van opinie dat de term 'oorlogsmisdrijf' niet op zijn plaats
is omdat de Republikeinse strijdkrachten zich in zulk een mate niet
hielden aan de bepalingen van het oorlogsrecht dat er aan Nederlandse
kant geen enkele verplichting meer was om zich daar wèl aan te houden;
in die visie waren de aan Nederlandse zijde gepleegde excessen in hun
algemeenheid als het ware geprovoceerd door het 'revolutionaire geweld'
van de tegenstander.

Dit achten wij een aanzienlijk belangrijker argument. Wanneer wij er
desondanks niet een reden in vinden om het begrip 'oorlogsmisdrijf' in
de zojuist aangegeven zin geheel te laten vervallen, dan willen wij er op
wijzen dat generaal Spoor van mening was dat althans represailles nimmer
gerechtvaardigd konden worden geacht door provocaties van Republi-
keinse kant. Toen het Tweede Kamer-lid Welter in april' 49 minister van
Maarseveen vragen had gesteld hoe de Nederlandse regering de Neder-
landse strijdkrachten wenste te beschermen tegen beschuldigingen van
wreedheid, stelde Spoor op 18 mei '49 (kort voor zijn overlijden dus) een
concept-antwoord op waarin hij van Maarseveen in overweging gaf, mee
te delen,

'dat het begrip represaille tegenover provocaties ook door de legerleiding in
Indonesië minder juist wordt geacht. De hoge mate van discipline, welke van de
troepen in Indonesië wordt gevorderd, laat niet toe om enig optreden dat niet is
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