
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

leiden - veel hing er vanaf of over en weer vertrouwen kon groeien:
vertrouwen bij de Indonesiërs dat Nederland er niet op uit was, de
integriteit van hun jonge staat aan te tasten, vertrouwen bij de Neder-
landers dat die jonge staat trouw zou blijven aan de geest van het
Unie-statuut.

Voorzover dat van Nederland afhing, was het wekken van dat ver-
trouwen de belangrijkste taak van de eerste Hoge Commissaris.

Het kabinet-Dreesfvan Schaik had die functie oorspronkelijk aan
Lovink, de tweede Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, toegedacht
maar bij nader inzien had het midden december' 49 besloten, een beroep
te doen op Hirschfeld, toen regeringscommissaris voor de Marshall-hulp.
Hij kende het vooroorlogse Indië (hij was in de jaren '20 verbonden
geweest aan de Javase Bank), hij sprak Indonesisch en hij wist waar de
belangen van het Nederlandse bedrijfsleven lagen. Hirschfeld had de
functie voor zes maanden aanvaard - hij zou er acht in Djakarta blijven. J

Van belang was dat hij, wetend wat zich in de voorafgaande jaren aan
conflicten tussen Den Haag en Batavia had voorgedaan, als voorwaarde
had gesteld dat hij geheel op eigen gezag zijn beleid zou mogen bepalen
- die voorwaarde was door het kabinet aanvaard.

Nog geen vier weken was hij in functie of hij werd met een allerge-
vaarlijkste crisis geconfronteerd: het kwam op West-Java tot een staats-
greep waarbij een Nederlander: ex-kapitein Westerling, was betrokken."

Deze had, zoals wij eerder vermeldden, na zijn ontslag uit de militaire
dienst, eind '48, in de Preanger een transportbedrijf opgericht. Dat Soe-
karno en Hatta hun gezag tot West-Java (de deelstaat Pasoendan) zouden
uitstrekken, was hem een gruwel- midden '49, toen hij wist wat de van
RoijenfRoem-overeenkomst inhield, was hij begonnen te complotteren.
Hij was vrachtauto's,jeeps en enige wapens gaan bijeenbrengen en hij had
contact opgenomen met de orthodox-Islamietische krachten in Pasoendan
die tegen de Republiek gekant waren en uit wier midden de Daroel
Islam-beweging was voortgekomen. Voorts had hij van het bij vele
Javanen nog bestaande geloof in de komst van een Ratoe Adi! ('een
Rechtvaardige Vorst') gebruik gemaakt door een politieke beweging op
te richten: de Ratoe Adi! Persatoea'n Indonesia ('het Indonesisch Verbond

! A.Th. Lamping, sinds '47 Nederlands eerste ambassadeur in New Delhi, werd zijn
opvolger. 2 In hetgeen volgt gebruiken wij o.m. gegevens uit de in '85 geschreven,
niet gepubliceerde doctoraalscriptie (Universiteit van Utrecht) van Kees van de Sande:
'Een zwarte bladzij uit het vergeetboek der Nederlandse geschiedenis: de Bandoeng-
affaire'.
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