
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

Hier werden drie-en-dertig mensen gedood; zeven kropen in doodsangst onder
een stapel tafels - zij werden stuk voor stuk neergeschoten en met klewanghou-
wen afgemaakt. Op een andere plaats werden twee 7NI-soldaten die zich reeds
hadden overgegeven, van hun wapens beroofd en neergeschoten. Daarna klom-
men de aanvallers in hun jeep en reden over de lijken heen."

Drie-en-negentig Republikeinse militairen en zes burgers werden
door de Apra gedood. Deze was de gehele ochtend heer en meester in
de zuidelijke helft van Bandoeng maar dat succes, als men die term
gebruiken wil, hing in de lucht doordat de coup in Djakarta was mislukt.
Daar hadden Hirschfeld en Hatta onmiddellijk overleg gepleegd. Hirsch-
feld, beseffend dat wat Westerling ondernomen had, de goede verstand-
houding met de Verenigde Staten van Indonesië op het spel zette, had
zonder aarzelen opdracht gegeven om er toe bij te dragen dat de rebellie
van de Apra de kop werd ingedrukt. Versterkingen van het Republikeinse
leger werden met Nederlandse militaire vliegtuigen naar Bandoeng
overgebracht en daar wist de commandant van de Zeven December-
divisie te bereiken dat de Apra zich naar Tjimahi terugtrok.

De staatsgreep was dus mislukt. Wat waren de gevolgen?
De Apra-militairen die de aanval op Bandoeng hadden uitgevoerd,

werden ontwapend, gearresteerd, enige tijd later wegens desertie berecht
en tot tien maanden gevangenisstraf veroordeeld; die straf moesten zij
uitzitten op het eilandje Onrust in de Baai van Batavia maar zij werden
op hun verzoek spoedig naar Nederlands-Nieuw-Guinea overgebracht.

Westerling kreeg hulp om te ontsnappen. Bij een onderzoek, ingesteld
door generaal Buurman van Vreeden en zijn chef-staf, de generaal-
majoor van het Knil D. R. A. van Langen, kwam vast te staan dat als
Westerling gearresteerd zou worden, wellicht zoveel voor Nederlanders
en speciaal voor Nederlandse officieren bezwarende gegevens bekend
zouden worden, dat het beter was hem het land uit te werken. Buurman
van Vreeden hield zich op de achtergrond - generaal van Langen ging
Westerlings ontsnapping organiseren. Deze verkreeg een vals paspoort
en een hoeveelheid geld (dollars en ponden sterling ter waarde van
flo ODD, die op de zwarte markt gekocht waren met geld uit de geheime
fondsen van de generale staf) en werd op 22 februari aan boord van een
Catalina van de Marineluchtvaartdienst (ter beschikking gesteld zonder
dat Pinke's opvolger, vice-admiraal F. J. Kist, precies wist waarvoor de
vliegboot zou worden gebruikt) naar de kust van Malakka gebracht; daar
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