
DE 'BANDOENG-AFFAIRE'

ging hij met een rubberboot, losgekregen uit de voorraden van de
kwartiermeester-generaal, aan land. Dat hij met een Nederlands marine-
vliegtuig was ontsnapt, werd drie dagen nadien door het persbureau
Aneta bekendgemaakt; het was, aldus de Beus', 'een enorme slag, toe-
gebracht aan onze verhouding tot de Indonesiërs."

Minder gelukkig dan Westerling waren zestien Nederlanders die door
de Indonesische autoriteiten werden gearresteerd - zij werden pas in '52
in vrijheid gesteld.

Slecht liep de zaak ook af voor diegenen die, daar kwam het op neer,
Westerling als hun werktuig hadden gebruikt: Sultan Hamid alsmede
Wiranatakoesoema en enkele andere vooraanstaande figuren van de
deelstaat Pasoendan. Sultan Hamid, gearresteerd in april' 50, werd drie jaar
later tot tien jaar gevangenisstraf (met aftrek) veroordeeld; de regering
van Pasoendan werd kort na de mislukte staatsgreep door het parlement
van de deelstaat gedwongen om af te treden en Wiranatakoesoema legde
zijn ambt neer. Het gehele gebeuren speelde Soekarno en Hatta en allen
die mèt hen een Indonesische eenheidsstaat wilden oprichten, in hoge
mate in de kaart: het voorlopige vertegenwoordigende college van Pa-
soendan besloot de deelstaat op te heffen en vóór eind maart' 50 waren
ook de twee andere deelstaten die op Java waren gevormd en voorts de
deelstaat Madoera, de deelstaten Zuid- en West-Sumatra en de deelstaat
Oost-Borneo verdwenen - de op Borneo resterende deelstaten alsmede
de autonome gebieden Banka, Billiton en de Riouw-archipel verdwenen
in april. Alleen Oost-Surnatra (de staat van Mansoer) en Oost-Indonesië
waren toen nog over.

I J. G. de Beus: Morgen bij het aanbreken van de dag, p. 237. 2 Vier dagen na zijn
aankomst op Malakka werd Westerling in Singapore gearresteerd. Hij werd er wegens
zijn illegale aankomst in Brits gebied tot een maand gevangenisstraf veroordeeld maar
na het uitzitten daarvan hielden de Britse autoriteiten hem vast. De Indonesische
regering eiste zijn uitlevering - deze werd door het Opperste Gerechtshof te Singa-
pore, waarop Westerling een beroep had gedaan, verboden. Midden augustus '50 werd
hij onder bewaking aan boord van een vliegtuig gebracht dat hem naar Engeland zou
vervoeren. In Cairo ontsnapte hij. Enkele dagen later arriveerde hij op het vliegveld
van Brussel. Uit België kwam hij in april '52 Nederland binnen waar hij op last van
de justitie (er was een gerechtelijk vooronderzoek tegen hem gaande O.m. wegens het
opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van desertie en het uitlokken van moord,
doodslag of zware mishandeling te Bandoeng en Tjimahi) werd gearresteerd. In
januari '55 werd hij buiten vervolging gesteld - het was de justitie toen duidelijk dat
bij wat hij in Bandoeng ondernomen had en in Djakarta had trachten te ondernemen
alsook bij zijn ontsnapping uit Indonesië verscheidene hooggeplaatsten betrokken
waren.
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