
OPHEFFING VAN DE DEELSTATEN

uit: I7 augustus' 50, de vijfde herdenkingsdag van de uitroeping van de
Republiek. Op die datum werden de Verenigde Staten van Indonesië
opgeheven - voortaan was er in de archipel maar één staat: de Republiek
Indonesië. Daarmee waren overigens de centrifugale tendenzen nog verre
van overwonnen.

*

Geen minderheid had het teloorgaan van de Nederlandse soevereiniteit
met grotere bezorgdheid tegemoet gezien dan de Ambonnezen. Wel te
verstaan: dat gold niet voor alle bewoners van Ambon en de overige
eilanden van de Zuid-Molukken. Omstreeks een derde van de bevolking
was er Islamietisch - de Christen-Ambonnezen waren het die zich sinds
vele generaties nauw met Nederland verbonden hadden gevoeld; uit hun
rijen waren telkens zovelen tot het Knil toegetreden. Daarmee waren die
Christen-Ambonnezen voor de overige Indonesiërs de helpers-bij-uit-
stek geworden van het Nederlandse gouvernement. Juist van hun vrou-
wen en kinderen waren velen slachtoffer geworden van de Bersiap-
terreur.

In '46 al was er sprake van een duidelijk streven om Ambon (d.w.z.de
Zuid-Molukken) een eigen status te geven, 'vergelijkbaar', zo rapporteer-
de de Nica in maart', 'met die van Suriname of Curaçao. Men ziet geen
reden om daarmee te wachten tot over Indonesië beslist kan worden. De
leus is: 'Ambon voor de Ambonnezen en Oranje voor allen." Die actie
vond steun bij talrijke Nederlandse en Indisch-Nederlandse burgers
alsmede bij officieren van het Knil en van de Koninklijke Marine.
Schermerhorn noteerde in april '47 dat het eerste kabinet van Oost-
Indonesië 'de regelrechte beschuldiging' had geuit,

'dat men regelrecht aanstuurt op afscheiding van Ambon en eventueel nog andere
gebieden uit de staat Oost-Indonesië" ... Ik heb wel degelijk gevoel voor het

1 'Overzicht van de Chief Commanding Officer Nica te Morotai ... voor de periode
1-16 maart 1946', NIB, dl. III, p. 605 e.v. 2 Inderdaad was eind '46 een organisatie
opgericht die de Grote Oost los wilde maken van Celebes: de Persatoean Timoer Besar
(het Verbond de Grote Oost). Die oprichting was uitgegaan van de marine-officier
Vigeleijn Nikijuluw - dezelfde die, zoals wij eerder vermeldden, in juli '47 (hij was
toen met verlof in Nederland) door Helfrich met een geheime opdracht naar Indonesië
was teruggezonden.
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