
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

argument van de trouw van deze mensen gedurende de bezetting aan de Neder-
landse vlag en het Huis van Oranje, maar wij bewijzen elkaar een slechte dienst
door het stichten van een geïsoleerd gebied als twaalfde provincie van Neder-
land."

De suggestie dat dat laatste mogelijk was, werd door verschillende
marine-officieren gewekt, ook door admiraal Pinke. Hij bracht eind april
'47 een particulier bezoek aan Ambon, waar een van zijn zusters woonde,
maar liet zich bij die gelegenheid door de Christen-Ambonnezen uit-
bundig huldigen - het werd, berichtte hij aan van Mcok", 'een nationale
betoging'. Met dat al bleek eind '48, toen de leden van een Zuid-
Molukken-raad gekozen werden, dat in die raad de Partai Indonesia
Merdeka de grootste fractie kreeg. Er was dus van eenheid op de Zuid-
Molukken geen sprake.

In januari en februari '50 liet een deel van de op Java aanwezige
Ambonnese Knil-militairen zich met Nederlandse schepen naar Ambon
overbrengen om daar gedemobiliseerd te worden. Er volgden nog meer
eontingenten - gevoegd bij diegenen die al eerder op Ambon geplaatst
waren, bevonden er zich midden april ruim tweeduizend Ambonnese
militairen, ca. tweehonderd die van het Korps Speciale Troepen deel
hadden uitgemaakt, inbegrepen. Niet allen waren er voorstander van dat
de Zuid-Molukken zich van Indonesië zouden afscheiden, maar voor de
meesten gold dat wel. Onderlinge gevechten waren aan de orde van de
dag. Op 18 april nu arriveerde Soumokil uit Makassar - twee dagen later
werd in het stadje Ambon een grote tegen de Republiek gerichte de-
monstratie georganiseerd door o.m. de directeur van een der scholen van
voortgezet onderwijs, ir. J. A. Manusama. Er werd nu doorgezet: op 24
april werd de Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid-Molukken)
uitgeroepen - J. H. Manuhutu, tevoren waarnemend hoofd van de daerah
der Zuid-Molukken, werd er de president van, Soumokil werd minister
van buitenlandse zaken.

Waar nog zo sterke centrifugale tendenzen in de archipel bestonden
(dat zal nog blijken), keerden Soekarno en Hatta zich onmiddellijk tegen
die afscheiding. Met een van Nederland overgenomen korvet zonden zij
het enige Ambonnese lid van het kabinet, dr. J. Leimena, minister van
volksgezondheid, naar Ambon - het korvet werd er verhinderd aan de
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